Yine kağıtsız kaldık 


AZETEMİZ bir haftadır büyük bir zorluk içinde. SEKA' 
| dan kağıt alamıyoruz. Konu ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay'a başvurularımız olumlu sonuç vermedi. Bu yüzden Aydıniık tirajını düşürmek zorunda kaldı. Gazetemizin yarınki baskısını yapacak kağıdı yoktur. 
j Ülkemizdeki gazete kağıdı fabrikalarının düşük kapasite ile ça- 
1 lışması ve zamanında kağıt ithalinin yapılmaması gazeteleri yayın 
j yapamama durumu ile karşı karşıya getirmiştir. Basının konu ile žl ilgili uyarıları ise hükümetler tarafından dikkate alınmamaktadır. 
PEI Öte yandan, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara ý; ve gazete kağıdı yokluğuna rağmen ilaveler vermekte ve bol sayfa-A lı çıkmakta ısrar eden büyük- gazetelerimizin tutumunu anlamak 

| mümkün değildir. Basın dayanışması sözü,ülkemizin ve basının 


“İ bütününün yararına hareket etmekle anlam kazanacaktır. 


Hükümet de basın organları arasında ayrım yapmaktan vazgeçmeli, tüm basın organlarına eşit davranmalıdır. 


İstanbul'un birçok lisesinde boykot yapıl zı liselerde güvenlik kuvvetleri ile Dev-Sol, Dev-Yol, Halkın Kurtuluşu, İGD gibi grupların taraftarları arasında çatışma çıktı. Olaylara anında müdaha- 


ırken, ba- 


ler. 


F le eden sıkıyönetim kuvvetleri birçok lisede cok 


sayıda öğrenciyi askeri araçlara doldurarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan gençlerin yakınları, bütün günü kuşku içinde ve çocuklarını aramakla geçirdi- 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞ 


LERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


SALI 


ARALIK 1979 
500 KURUŞ 


10 YILDA 
DÜNYAYI 


SARSAN 
10 OLAY 


8.SAYFADA 


Yurttaşlar bir yıl önceki Maraş katliamının acısını yaşarken, sahte solcu gruplar kargaşalık 


aa 
: A 


kişi gözaltına alındı. 
bah erken saatlerde birçok 


HABER MERKEZİ 


DI bütün yurtta yüzlerce olay oldu ve yüzlerce 


İstanbul ve Ankara'da sa- önemli yol kavşağına, ge- 


çitlere, bankaların önüne, okulların yakmına bombalı 


pankartlar asıldı. Liseler ve lar tarafından işgal edildi, z EXTEN 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


“ALMAN MAKAMLARI MHP'Yİ BİR KEZ DAHA YALANLADI 


Alman İçişleri Bakanlığı : Milliyetçi 


MHP'nin 


üyeleridir”. 


FRANKFURT BÜROSU 


Kİ milyon tirajlı 
Batı Alman dergisi 
“Stem'in son sayısında 


Rudolf Müller imzasıyla yayınladığı yazıda Alman İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Anayasayı Koruma Örgütünün Almanya" 
da Milliyetçi Türk derneklerinin yöneticilerinin aynı zamanda MHP'ye üye olduklarının belir-' lendiğini açıkladı. 

MİLLİYETÇİ TÜRK 

DERNEKLERİNİN 

YÖNETİCİLERİ 
MHP ÜYESİ 

Stern, İçişleri Bakanı Müsteşarı Andreas Von Schöler'nin MHP'liler konusundaki açıklamasından şöyle bir alıntı yaptı 

"Tük aşırı sağcıları F Almanya'da ülkücü dernekleri etrafında birleşi- 


yorlar." 
MHP'lilerin 1978 
Haziranında o ADÜTÖF 


Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Fe derasyonu ) altında birleştiğini hatırlatan dergi A- 


(Devamı sa, 7, sü, 6'da) 


‘iman resmi makamları, "Yurt dışı örgütlerimi kapattım" diyen MHP'yi bir kere daha yalanladı ve Almanya'daki Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Örgütleri Federasyonunun (Türk-Federasyon) bazı yöneticilerinin aynı zamanda MHP üyesi olduklarını açıkladı. 


AP'li Ege: Toprak reformunun gerçekleşmemesinin günahı parlamentoya aittir 


ANKARA (ÖZEL) 

TBMM Bütçe Plan Karma Komisyonunda dün Toptak Tarım Müsteşarlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçeleri görüşül- dü. AP Aydın Senatörü İskender Cenap Ege toprak reformunun bugüne kadar gerçekleştirilmemesini eleştirdiği konuşmasında, “Bu gü nahtır, Biz toprak mülkiyetine sav- 


gılıyız. Tapuları deldirmeyeceğiz diye sz verdik, ama bu kadarı da günahtır'' dedi, Ege Söke Ovasında.60 
bin dönüm toprağı bulunan ağaların yanı sıra hiç toprağı bulunmayan insanların olduğunu belirterek, toprak reformunun bugüne kadar yapılmamasının günahının parlamentoya ait olduğunu söyledi. 


(Devamı, Sa, 7, Sü, 9'da) 


yüksek okullar bazı grup- 


yollarda lastikler yakıldı, 


trafik alt-üst oldu ve çeşitli topluluklarla güvenlik görevlileri arasında yer yer silahlı çatışmalar çıktı. Olayları bastırmak için Zırhlı araçlar, tanklar, göz yaşartıcı bombalar ve gaz bombaları kullanıldı. Gözü yaşlı veliler okul kapılarında, eylemcilerden, boykot ve direnişlerine son vermelerini istediler ve bu arada birçoğu güvenlik görevlileri tarafından tartaklandı. 
Kahramanmaraş olaylarını protesto etmek gerekçesiyle eyleme geçen Devrimci Halkın Birliği, Dev-Sol, Dev-Yol, Halkın Kurtuluşu, Devrimci Halkın Yolu, Kawa gibi gruplar bütün yurtta başlattıkları ve bütün gün sürdürdükleri eylemlerle halkın büyük bir tepkisini topladılar. 
Yurttaşlar bir yıl önceki Maraş katliamının acısını yüreklerinde yaşarken sahte solcu grupların çıkardığı kargaşalığı büyük bir nefretle iz- 


ledi (Devamı Sa.7. Sü.1'de) 


TİKP, 
Hasan Erkılıç” ın öldürülmesi karşısında basının suskunluğunu 
, protesto etti 


ANKARA(ÖZEL) 
ÜRKİYE İşçi Köylü Partisi, Apocular 

tarafından kaçırılarak katledilen Hasan Erkılıç'a basında yer verilmemesini protesto etti. 
TİKP'nin bu konudaki 


açıklaması şöyle. "Apo- 


cular tarafından kaçırılan Hasan Erkilıç'ın katledilmesine Hürriyet, Milliyet, 


Günaydın, o Cumhuriyet gibi Babıali basını yer vermedi. Basının bu sus- 


xun tutumunu protesto ediyoruz. Bir yandan anarşiden şikayet edip bir yandan da anarşiye karşı mücadele eden terörün 


(Devamı, Sa. 7, Sü. 9'da) iran” daki ABD” li rehinelerden 3” ü 

daha serbest bırakıldı 


TAHRAN (ANKARA! 
MERİKA'nın İran' 

, daki (o Büyükelçili 
ğinde rehin tutulan 50 
Amerikalıdan üçünün serbest bırakılacağı açıklandı. 

Ayetullah oHomeyni ve diğer İranlı yetkililerle görüşen Fransız heyetinden bir Senatör, İran hükümetinin rehinelerden üçünü birkaç gün içerisin- 

(Devamı, Sa, 7, Sü, 9'da) 


İRANLA İLGİLİ 
HABER VE 
FOTOĞRAFLAR 
3.SAYFADA 


g 
© Güvenlik görevlileriyle gruplar arasında yer yer silahlı çatışmalar çıktı, 4 kişi öldü. ©Gözü yaşlı veliler, okul kapılarında eylemcilerden boykot ve direnişlerine son vermelerini istediler 


hk tohumları 


Çeşitli grupların Kahramanmaraş olaylarını protesto bahanesi ile giriştiği başıbozuk eylemler sonucu, yüzlerce öğrenci gözaltına alındı, okullarda tahribat yapıldı. Halk tedirgin oldu. Yuka- 


Alet oldular 


ATLİAM örgütü MHP'den 

hesap sorulmamasının yarattığı huzursuzluk ortamı, kargaşa- için elverişli zemin yaratıyordu. Bundan yararlanan TKP yörüngesindeki bazı gruplar ve onlara katılan diğerleri, dün yurdumuzu büyük bir kargaşalığın içine düşürmek için elle- - rinden geleni esirgemediler. Ama birçok yerde öğretmen ve öğrencilerin tepkisiyle karşılaşmaları bir 


(Devamı sa, 7, sü. 6'dâ) 


çıkardı: çok sayıda veli, öğretmen, öğrenci ve yurttaş gözaltına alındı 


Protesto değil ka karşı e 


yiem! 


bir 


rıda Galatasaray Mühendislikte yere yatırılarak aranan öğrenciler, aşağıda Zincirlikuyu Yapı Meslek Lisesinde işgalden sonra bir sınıfın hali. 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


DİSK'e bağlı işyerlerinde 
Maraş katliamı protesto edildi 


| DİSK 


baren Maraş katliamının birinci 
| yıldönümü dolayısıyla çeşitli 


'e bağlı işyerlerinde dün sabahtan iti- 


protesto eylemleri yapıldı. 
DİSK Temsilciler 


eclisinde alınan karar uyarınca, işyeri temsilcilerinin insiyatifinde ve değişik saatlerde başlatılan protesto eylemleri, bazı işyerlerin, de saygı duruşu şeklinde, bazı işyerlerinde ise yarım günlük ya da birkaç saatlik direnişler şeklinde sürdürüldü. 

öğrenildiğine (o göre, Genel-İş'e bağlı temizlik işçileri, sabah saat 6'da, işbaşı yapmadan önce, yarım saatlik bir anma töreni yaptılar ve saygı duruşunda bulundular. 
Tekstil Sendikasına bağlı işyerlerinde ise anma törenlerinin öğle saatlerinde 11-12 arası yapıldığı bildirildi öte yandan, çeşitli ilaç fabrikalarında da, sabah saatlerinde ya da öğleden sonra süreleri değişen direnişler yapıldığı gelen haberler arasında, 

Alibeyköy'deki çeşitli fabrikalarda ise, sabah başlayan direnişlerin bir günlük boykotlara dönüştüğü, bazı işverenlerin ise sabahtan fabrikayı kapattığı öğrenildi. 

Fabrika çevrelerinde çok sayıda asker ve poli. 
bulunduğu, geniş güvenlik önlemleri alındığı bildiriliyor. 

(Devamı, Sa. 7, Sü, 9'da) 


MHP Antakya'da güç yığmaya 


evam ediyor 


© Cumhuriyet Mahallesinde MHP ile AP arasındaki gerginlik artıyor 


© CHP Hatay Milletvekili Demirtaş: “Sağ teröristler, Hatay'da 2. bir Maraş katliamı planını uyguluyor” 


ANTAKYA (ÖZEL) 
MHP liler Antakya'nın Şirince Maz hallesine çeşitli yerlerden getirdikleri güçlerini yığıyorlar ve çevre- de bulunan bazı Alevi ailelere saldırılarını sürdürüyorlar. Cumhuriyet Mahallesinde MHP'nin faaliyetlerinden tedirgin olan AP'liler arasında gerginlik başgösterdi. MHP'lilerin 4 gün önce bazı polislerle birlikte lise öğrencilerine ve Alevi yurttaşlara başlattıkları saldırılarla gerginleşen hava devam ediyor. 

MHP'liler Hassa, Reyhanlı ve Kırıkhan'dan getirdikleri taraftarları ile çatışma ihtiraalinin en yoğun olduğu Şirinci Mahallesine güç yerleştiriyorlar. 
Şirinci Mahallesi, Alevi yurttaşların bu- 


(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


CHP Hatay Milletvekili Demirtaş. 


Terör odaklarının içinde, yaptığı işten memnun olmayan çok sayıda insan var. 
Çeşitli maddi ve sosyal nedenlerle olaylara karışan ve cinayet örgütlerine yardımcı olanlar, bir süre sonra yaptıklarının, hem kendileri, hem de toplum için büyük yaralar açtığını görebilmektedirler. Suça itilen gencecik beyinler acı gerçekle karşılaştıkça kötü yoldan dönmeyi istiyor- 


lar. 


Gel gör ki terör odaklarının ağına düşmüş olan için dönmek, oldukça pahalı ve tehlikeli bir iştir. Türkeş "Davadan Döneni Vurun" emrini dönüşü zorlaştırmak için vermiştir. Öte yandan Moskova" nın etkisindeki sahte solcu örgütlerderi aynlmak da MHP'den ayrılmak gibidir. Sahte solcu örgütlerin "Ajan" "Dönek", "Oportünist" ithamlarıyla saflarından kurtul- 


(Devamı sa. 7, sü.'de) 


Müfettiş isteyen bir cezaevi daha imroz (Gökçeada) 
Cezaevi 


Son zamanlarda mahkumlardan aldığımız mektuplarda sık sık “müfettiş" gönderilmesi talebiyle karşılaşıyoruz. Gazetemiz yayın hayatına başladığından beri, yani iki yıla yakın bir zamandır, yüzlerce mahkum bize bulundukları cezaevindeki koşulları anlattılar. Hemen hepsi pislikten, kalabalıktan, gıdasızlıktan yakındılar, bakımsızlıktan yakındılar. ; 

Bazen tek, bazen bir grup, bazen de cezaevindeki bütün mahkumların imzalarıyla, cezaevindeki işkenceyi, dayağı, kötü muameleyi, insan haklarının tanınmadığını, cezaevi idaresinin yanlı tutumlarını, esrar ticareti, silah ticareti yapanları, mahkumu sömürenleri isim isim, yer, gün, saat belirterek dile getirdiler. Cezaevlerinde işlenen cinayetleri açıkladılar. 

Sade bize mi? Başka gazetelere, yazarlara, aydınlara, hatta Adalet Bakanlığına içinde bulundukları feci durumu, çektikleri çileleri, uğradıkları haksızlıkları duyurdular. 

Şimdiye kadar duvara söyleseler cevap alırlardı diye düşünen mahkumlar, baktılar ki değişen bir şey yok. Belki bize inanmıyorlardır diye düşünüyor olsalar gerek, şimdi de müfettiş istiyorlar. Gelsin de gözleriyle görsün diye. 

Sayın Adalet Bakanı, bu istek mahkumun içinde hâlâ bir umudun yaşadığını gösteriyor. Bakanlık gerçek durumu bilse mutlaka bir çare bulur umudu; © mahkumun umudu biterse, cezaevlerinde durum artık iflah olmaz hale gelebilir. Mahkumun umudunu boşa çıkarmayın. 
Mahkuma cezaevinde insana yakışır şekilde yaşamasını sağlayacak girişimlere başlayın. Siz de mahkum için hiç bir şey yapmadan gelmiş geçmiş bakanlardan olmayın. 

İşte İmroz (Gökçeada) Cezaevinden yazan muhkumun. anlattıkları: 

“İmroz Adası Çanakkale'ye bağlı ve Ege denizindedir. Uzunluğu baştan başa 29 kilometrekaredir. 
Buranın halkı genellikle hayvancılıkla uğraşır. Cezaevi İmroz Adanın güneyindedir. 

"Cezaevinde çeşitli iş kolları vardır. Bahçecilik, halı atölyesi, kundura atölyesi, terzilik, kademe kademe, tavukçuluk, mandıra, dış grup (bonbancılık) vb... 
“Cezaevinde 1000'i aşkın mah- 


beş 


ANADOLU BASINI 


YEŞİLOVA 
14.12.1979 - YEŞILOVA 


Yayın hayatına geçtiğimiz bir buçuk yıldan beri ilçenin çeşitli sorunları ve aldığımız haberler yanında, belediye hakkında aldığımız haberleri, Basın Kanunu çerçevesin- de yayınladık. İlçemizin belediye başkanı, yazdığımız en masum haberlere bile tahammül edemeyerek önce elektriğimizi kestirerek gazetemizin kapanmasını sağlamaya çalıştı 

Anayasanın 25. ` maddesine ve yönetmenliklere aykırı yaptığı bu hareketinden dolayı Ecevit hükümetinin atadığı valiye yaptığımız müracaatlar, siyasi sebeplerle hasır altı edildi. Soruşturma açılırsa verebileceğimiz deliller vardır şeklindeki dilekçelerimiz görmezlikten gelindi. Bunlar yetmedi, ekonomik baskı uygulandı. 2490 sayılı İhale Kanununa göre yaptığı ihaleler, ve 657 sayılı Devlet Personel Yasasına göre yaptığı memur sınavları için ilan mecburiyeti olduğu halde ilan yapmadan, belirtilen ka- 


Anadolu 
İ GÜMLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE. J 13.12.1979 - SİVAS 


Kalabalık bir köylü grubu dün Şükrü Özhan ile görüşerek mazot istediler. 

Sayıları 20'yi bulan kalabalık, Vali'nin dışarda olması nedeniyle Vilayet makamında uzun bir kuyruk oluşturdu. Mazot yokluğu nedeniyle ekim yapamadıklarını söyleyen köylüler, Validen sorunlarına çözüm bulunmasını ve mazot isteyeceklerini söy'ediler. 

Muhabirlerimizle konuşan bir köylü, "Mazot yokluğu nedeniyle tarlalarımız boş yatıyor, ekim yapamıyoruz. o Traktörlerimiz mazot yokluğu nedeniyle çalışmadığı için köyden şehire kadar yaya yürümek 


ISIK 


10.12.1979 - K. MARAŞ 


Kahramanmaraş ve yöresinde devam eden mazot darlığı nedeniyle binlerce çiftçinin buğday ekimi vapamadıkları açıklandı. 

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çakıroğlu imzası ile Başbakan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına çekilen telgraf- ta, devam eden mazot darlığı nede- 


Koüys A FASEREN 
TO ayran 
Gi Toz, anlı, 


Devam eden mazot darlığı 


Rar as rmağan İnar kum vardır. Torpilli mahkumlar idare tarafından ya çalıştırılmamak- ta veya pasif ve iyi işyerlerine verilmektedir. İdare, mahkumlardan rüşvet yemektedir. Bilhassa Başgardiyan Selahattin Mutlu bu rüşvet işleriyle uğraşmaktadır. Rüşvet vermeyen mahkumlar kötü şart lar altında çalıştırılma.tadır. Mesela sabahleyin yatağından uyanamayan mahkumlar idare tarafından dövülmekte ve falakaya çekilmektedir. 
Falaka başgardiyanlık. odasında bulunmaktadır, Hasta olân mahkumlar adada hastane olmadığı için Çanakkale'ye gönderilmekte ve aylarca bekletilmektedir. Hatta hasta mahkumlar çalıştırılmaktadır. 
“Cezaevinde yemek olarak sabahleyin sadece kırmızı mercimek çorbası verilmektedir. O da bulaşık suyu gibi çıkmaktadır. Öğlenleyin iki çeşit yemek çıkmaktadır. Yemeklerin içinde her mahluku görebilirsiniz. Mahkumlar yemekleri ezbere bilmektedir. Çünkü her zaman 
6 çeşit yemekten başka yemek çıkmaz. Bu yemekler de şunlardır: Fasülye, Nohut, Barbunya, Makarna, Pilav ve arada sırada da Patates. 
Hergün bu yemekleri yemekteyiz. 
Akşamleyin tek yemek çıkar. Hep aynı yemekleri yemekten mahkumlar bikmıştır. Ve hastadır. Genellikle mide rahatsızlığı vardır. Wahkumların gözleri soluk ve gözlerinde halsizlik vardır. Mahkumlar mecburen bu yemekleri yemek zorundadırlar. Çünkü kendileri yapamaz. 
Mahrumiyet bölgesi olduğu için tüp bulunmaz, olan tüpler de zaten biter ve bir daha doldurulamaz. Kantinde çikolata, bisküviden başka birşey yoktur. Sigara dahi zor bulunur. Paran olsa bile işe yaramaz çünkü gıda maddeleri hapishanede yoktur. 
"Bahçede biber, domates ve patlcan yetişmektedir. Fakat mahkumlara verilmemekte ayrıca kantinde de satılmamaktadır. Mahkumlar gıdasızlıktan hırsızlık yapmakta ve yakalandığı zaman idarede dövülmektedirler. Bahçede yetişen sebzelerin bir kısmı çarşıda satılmaktadır. Çarşı cezaevine 19 kilo- 


nunlara aykırıişlem yaparak, kanun ve yönetmelikleri hiçe saydı. 
Bu yasal hakkımızı istememizden dolayı, aleyhimize çeşitli dedikodular çıkarmaya çalıştı. 

Bu haksız hareketlere maruz kalırken bütün suçumuz ilçemizde bir gazete çıkararak, olan bitenler- den, halkımızın da bilgi edinmesini sağlamaktı. Basın Kanunu çerçevesinde kimseye hakaret etmeden yayınladığımız haberler, halkımıza faydalı olurken, belediye başkanının hoşuna gitmedi. Gazetemize karşı ekonomik ve siyasi baskı uygulama yoluna gitti. Bunları yapar« ken sırtını kanunlara değil, siyasi makamlara dayadı. 

Şimdi ilgili makamlara sesleniyoruz. Bu keyfi hareketler, kanun ve yönetmelikleri hiçe sayma davranışları, daha müsamaha ile karşılacak mıdır? Eğer kanuna saygısızlık hoşgörü ile karşılanacaksa, vatandaş hakkını ne şekilde arayacaktır, bu belirtilmelidir 


Kalabalık bir köylü grubu 


validen mazot istediler 


zorunda kalıyoruz. Köylerimizde elektrik bulunmuyor. Gaz da olmadığı için karanlıktayız şeklinde konuştu, 

Öte yandan mazot sorununu görüştüğümüz Petrol Ofisi Bayisi Şemseltin Özturan, benzin kuyruğunun kalktığını ve kendilerinin benzin satmak için müşteri beklediklerini, Takat fuel-oil ile mazot bulunmadığını bildirdi. 

Mazot ve fuel-oilin karaborsaya düştüğünü bildiren Öztuna, şehri mizdeki kaloriferle ısınan daire ve binaların yüzde 90'ının fuel-oille çalıştığını, bu tesisatların kömüre dönüştürülmesi halinde sıkıntının daha da artacağını söyledi. 


nedeniyle buğday ekimi yapılamıyor 


niyle Çıltçı kesiminin buğday ekimi .yapamadığı, güç durumda kalan üreticilerin ekonomik bunalıma sü rüklendiği belirtildi 

Öte yandan, 200 bin dekara yakın güzlük hububat ekimi yapılan Kahramanmaraş'ta bu yıl, bu miktarın ancak üçte birini” buldu- 


ğu, bu nedenle de 1980 yılı rekol tesinin olumsuz olacağı ifade edildi 


(Devamı, Sa, 7, Sü, 8'de) 


KURTULUŞ SAVAŞIMIZ 


BİR TÜRK-YUNAN SAVAŞI DEĞİLDİ (1) 


TATÜRK'ün tam 

bağımsızlık. için em peryalizme karşı yürüttüğü savaşım siyasası günümüzde de önemini koruyor. Kimi grupçuklar Kurtuluş Savaşını bir Türk-Yunan savaşı biçiminde (değerlendirerek emperyalizm olgusunu görmemezlikten geliyorlar. Yunanistan'ın arkasındaki İngiliz, Fransız ve İtalyan emperyalizmi, bu emperyalizmin bağnaz, kıyıcı ve paylayıcı rolü bir bakıma gizleniyor. 
İşin kötü yanı, bu grupçuklara kaynaklık eden kimi bilim çevreleri de var. Örneğin 28 Ekim-4 
Kasım 1973 tarihli Milliyet gazetesi "Ellinci Yıl Özel Eki"'nde görüşlerine başvurulan bir kısım yetkilinin görüşleri de aynı saçmaca çelişkiyi yansıtiyor. Bu tartışmada özellikle iki görüş çelişiyor. Birincisi, Kurtuluş Savaşının emperyalizme karşı verildiği görünürde olan Yunan saldırısının arkasında . İngiliz-Fransız-İtalyan emperyalizmi vardı. İkinci görüşte ise emperyalizm olgusu görülmezden geliniyor, öte deyişle yadsınıyor, Ulusal Kurtuluş Savaşının Yunanlılara karşı verildiği savunuluyor. 

Burada görüşlerine başvurulanlardan biri de Türkiye'nin yakın geçmişini etkince yaşamış olan İsmet İnönü'ydü. İnönü' 
ye göre; 

“Bağımsızlık Savaşımı temelinde İngilizlere ve İngiliz düzenlerine karşı ‘yapılmıştır. ... Savâşı onlarla yaptık ve barışı onlar karar verdikten sonra sağladık. İngiltere" nin savaşa, askersel savaşa devam olanakları yoktu... Yeniden başlatılacak askersel harekatın başarı şansı ne olacaktı, o da belli değildi. . . İngiltere, Türkiye'yi dize başka yoldan da getirebileceği inancı içinde, barıştan yana durum oldu." 

İnönü, İngilizlerin askersel savaş olanaklarının olmadığını, bu işi Yunanlılara yaptırarak kendileri savaş malzemesi ve ekonomik yönünü sağladıklarını vurguluyor böylece. Ayrıca, İnönü, "başka yoldan dize getirme"'nin borç para vererek ve öteki yollara başvurarak .ayrıcalık (kapitülasyon) düzenini geri getirme amacında olduklarını açıklıyor. 
Prof. İdris Küçükömer, İnönü'nün savına Türk Kurtuluş Savaşının antiemperyalist olmadığını, bir Türk-Yunan savaşı olduğunu getirerek karşı çıkar. Ona göre; “Bir yanda Llyod George'un desteklediği Yunanlılar, 
Öte yanda ise Lord Curzon ile askersel çevrelerin vandaş olduğu Kemalciler arasında bir savaş verilmiştir. İngiliz İmparatorluğunu savunmak ve geliştirmek için farklı stratejiler sözkonusudur. 
Lord Curzon ve askerler, Anadolu'da bir Türk devleti o kurulmasından yana olmuşlardır. Bu nedenle, Kurtuluş Savaşı anti-emperyalist değildir, Yunanlılara karşı bir savaştır." 


Prof. Tarık Zafer Tunaya, Şevket Süreyya Ay. 
demir ve Prof. Reşat 
Kaynar bu savı yadsımışlardır. Prof. Tunaya, "İngiltere.emperyalizmi temsil ediyorsa Yunanistan da alt-emperyalizmi temsil ediyordu." "Yalnız Yunanlılara karşı bir savaş mıydı Bağımsızlık Savaşı? Hayır değil. . . 
Yunanlılar bir alt-emperyalizmin temsilcileriydiler. Emperyalizmi İngiltere temsil ediyordu. Yunanistan onun kurşun askeriydi. Tarihçede bilinir. . . İngilizler ne kadar 


Baki Öz 


(Sosyal Bilimler Öğretmeni) 


isterlerse Yunanlılar o kadar ileri giderlerdi, ya da dururdu. Kim ne derse desin, Bağımsızlık Savaşı anti-emperyalisttir.” 

Şevket Süreyya, Lozan'da karşımıza Yunanistan'ın değil de İngiltere'nin çıktığını anımsatarak şunu savunur: 

“Kurtuluş Savaşında bizim Yunanlılara karşı savaştığımız, anti-emperyalist bir savaş yapmadığımız çok önemli bir savdır. Fakat biz Lozan'da katiyen Yunanlılarla karşılaşmadık. Gerçi Venizelos oradaydı, ama Lozan'da biz: dünyanın yenen devletleriyle karşılaştık,savaşımımızıda bu yenen devletlere karşı yaptık. Bu anti-emperyalist savaşta, karşımızda metropolleri elinde tutan dünya devletleri vardı. 
Onların Yunanlılara karşı az ya da çok yardım ettikleri önemli değil. Kesin olan şu ki,bizim savaşımız o emperyalizme karşıydı, çünkü yarı-sömürgelikten kurtulmak istiyorduk". 

Ş.Süreyya Aydemir'in 
Lozan hakkındaki savına Prof. İ, Küçükömer katılmaz ve antlaşmayı şöyle değerlendirir: 

"Lozan'da karşımıza Yunanlıların değil Batılıların çıktığı söylenebilir. 
Lozan'daki, sorunlara özenle bakacak olursak 


burada Anadoludaki Utusal Ant'tan (Milli Misak) biraz çok, biraz geri bir antlaşma zemininin bir bakıma © konvansiyonel olarak varlığını görürüz. 


Kaldı ki Lozan Antlaşma- 


sı tartışılabilir ve tartışılacaktır." 

Prof. Reşat Kaynar da tartışma dışında görüşlerini şöyle açıklar: 

“Atatürkçülüğün niteliklerinden biri de, dünyada ilk kez emperyalizme karşı savaşarak tam bağımsızlığa ulaşma başarısıdır. . . Şimdi diyorlar ki, bu savaş antiemperyalist değil, yalnızca bir Türk-Yunan savaşıdır. Bu yargı,ulusal tarihimize karşı işlenmiş ağır bir yanılgıdır. Evet Sultan Hamit döneminde yapılan savaş bir Türk-Yunan savaşıydı. Ama 
Sevr Antlaşmasıyla Türklüğü yok etmek isteyenler emperyalist devletlerdi." 

Prof. İ.Küçükömer'in savını Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgibada desteklemektedir. Atatürk'ü Anibal ile karşılaştıran Burgiba, O'nun bütün başarısının güçsüz 
Yunan ordusunu yenmek olduğunu söyler. Doç. 
Taner Timur ise daha esnek konuşarak Kurtuluş Savaşını, o emperyalizme 


karşı değil, şömürgetiliğe... «Önemli. olan, bir kısmının ARAN , i 


Amay 


karşı savaş saymakta, bu anlamda bir emperyalist yönden söz etmektedir 

Ulusal Kurtuluş Savaşının emperyalizme karşı bir savaş olduğunu, Yunanlıların arkasında İngiltere'nin silah ve parasıyla var olduğunu Doğan Avcıoğlu da vurgular. Avcioğlu'na göre: 

“Aslında Türk-Yunan savaşı, bir Türk-İngiliz savaşıdır. Sömürgeci devlet İngiltere, her ulustan asker kullanmaya alışıktır. 
Yunanlıları da kendi hizmetinde asker olarak kullanmıştır. Hiç değilse 
1921 yılı başlarına kadar 
durum açıkça böyledir. 
Yunanlılar, İngiliz askersel makamlarının denetimi ve hatta komutası altındadır”. (Milli Kurtuluş Tarihi, 1/161) 

Bu alanın yetkili uzmanlarından Sabahattin 
Selek de Prof. Küçükömer'e yaklaşan bir görüştedir. Kurtuluş Savaşını oldukça özelleştirerek bir Türk-Yunan savaşı düzeyine indirir. Ona göre; 

"Kurtuluş savaşında kesin sonuç alınacak yer, Batı Cephesi idi. Bu nedenle, Kurtuluş savaşına, Türk-Yunan savaşı demek de olanaklıdır." 
(Anadolu İhtilali, s. 378) 

Düşünce alanındaki bu çelişkiyi sürdürmek olanaklı. Fakat gerek yok. 


emperyalizm O olgusunu göremeyişleri. Türk 
Kurtuluş Savaşının bir Türk-Yunan savaşı olarak görülmesi buradan kay- 


naklanıyor. Sorunun özünde Ulusal Kurtuluş Savaşlarını o küçümseme 


olgusu da yatmaktadır 
Oysa çağımız emperyalizmin parçalandığı bir çağdu, sosyalist devrimler çağıdır. Bunun yanısıra Ulusal Kurtuluşlar çağıdır da. Ulusal Kurtuluşlar sürekli olarak sosyalist devrimlere yardımcı olmuştur. Sosyalist devrimin birer parçasıdırlar. 
İkisinin de birleştiği nok- ta, baş düşman olarak emperyalizmi almaları ve onu parçalamak, yok etmek için savaş vermeleridir. Lenin, Stalin, Mao ve öteki devrim öncüleri de Ulusal Kurtuluşların bu yanını vurgulayarak desteklerler. Hatta Türk Kurtuluş Savaşı Marksçılarca kuramsal olarak desteklendiği gibi, para ve silahça da desteklenmiştir. Bu alanda Sovyet Rusya'nın yardım ve desteği küçümsenemez. Eğer gerçekten Ulusal Kurtuluşların toplumsal olarak bir değeri olmasaydı, emperyalizme karşı savışım veren Sovyet devrimi önderi Lenin Ulusal Kurtuluşları desteklemezdi... 
Emperyalizme karşı savaşımda Ulusal Kurtuluşlarla birlikte hareket etmezdi... Türk Ulusal Kurtuluş hareketini Doğu halklarının o uyanmasın- da bir kıvılcım olarak nitelemezdi... 
(Devâm Edecek) 


OLAYLAR /SORUNLAR /GÖRÜŞLER 


GAZİANTEP'İN 58.KURTULUŞ YILDÖNÜMÜ 


. Dünya Savaşında 

Almanya ve müttefikleri ile birlikte Osmanlı orduları da yenilmişti. 
Bunun sonucu olarak iktidarda bulunan İttihad ve Terakki'nin işbirlikçi yöneticileri, yurttan kaçarak, yerlerine Hürriyet, ve İtilaf Partisi iktidara geldi. Bu parti İngiliz işbirlikçisi idi. 

1. Dünya Savaşından önce İngiliz, Fransız, İtalyan ve Çarlık Rusyası gizli anlaşmalarla dünyayı aralarında paylaşmışlardı. 


Rusya'da işçi sınıfının iktidara gelmesi ve savaştan çekilmesi, itilafçı èmperyalistler arasındaki çelişmeleri şiddetlendirdi. 
Daha önce birbirlerine bıraktıkları bölgeleri ele geçirme çabalarına giriştiler. 


Emperyalistlerin ve özellikle İngilizlerin Anadolu politikası, buraların küçük devletçikler halinde paylaşılması idi. İkti- 


Menderes Mutluay 
TİKP Gaziantep İl Yöneticisi 


darda bulunan Osmanlı hükümeti, İngiliz Fransız işbirlikçisi kompradorlar ve büyük feodallerin hükümeti idi. İktidarlarını sürdürebilmeleri emperyalist işgale bağlı idi. 
Padişah Vahdettin Türkiye'yi işgal etmeleri için İngiliz (o emperyalizmine yalvarıyordu. Ve emperyalistler Türkiye'yi işgal ettiler. 


Fransızların payına düşen Antep 5 Kasımda işgal edildi. Antep halkı 
işgali kınamak için 10 
bin- kişinin katıldığı bir miting yaptı. Dükkanlar kapatıldı. Sömürü ve zulme karşı bağımsızlık ve özgürlük mücadeleleri iledolu bir tarihe sahip olan Türkiye halkı ve bunun bir parçası olan Antep halkı, emperyalist işgale boyun eğmedi. Íngiliz işgali zamanında kurulmuş olan çeteler Fransızlara karşı savaşmaya başladı. Antep'in köylerinde Kuvayı Milliye müfrezeleri kuruldu. 
Bağımsızlığına tutkun olan Antep halkı kitleler halinde Kuvayı Milliye' 
ye katılarak Fransız emperyalistlerine karşı devrimci fedakarlık ve kararlılıkla savaştılar. 
Antep-Kilis 'yolu Kuvayı Milliye Komutanı olan Şahin Bey, tek başına ve bir tüfekle giderek, tüm Kilis köylülerini Kuvayı Milliye saflarında topladı. İşte bu Antep halkının bağımsızlığına nasıl aşık olduğunun bir göstergesi idi. Kamil Bey' in müfrezeleri ve Kürt Kabalar Aşireti reisi olan Karayılan'ın (Memo oğlu Mehmet) çeteleri Antep ve çevresinde düşmana karşı savaştılar. 


Antep halkının milli mücadelesini bastırabilmek için Hacı Ağa gibi birtakım feodaller Fransızlarla işbirliği yaptılar. 
Hamatlı Aşiretinin reisi ve Mülk köyü ağası olan 
Hacı Ağa, Fransızlarla birlikte bazı köylerin yağmalanmasına aktif olarak katıldı. Emperyalistlerin politikalarından biri de; bu bölgede hakimiyetleri altında bir Kürt devleti kurmaktı. Ama ne Kürt halkı, ne de Türk halkı bu oyuna gelmedi. 
Kürt-Türk, düşmana karşı birlikte savaştılar. 
Fransızlara karşı savaşan çetelerden birinin komutanı olan Karayılan, Kürt Kabalar Aşiretinin reisi idi. Karayılan adı,bugün halk için Kürt-Türk kardeşliğinin bir sembolüdür: 


Karayılan der xi harbe oturak 


Kilis yollarından kelle getirek 

Nerde düşman varsa orda bitirek 

Vurun Antepliler namus günüdür. 

Antep, yiğit işçileri, köylüleri ve esnafı ile birlikte 11 ay bağımsızlık için her türlü zorluğa, fedakarca göğüs gererek, 
düşmanı 25 Aralık 1921 
yılında kovarak bağımsızlığına kavuştu. Böylece Antep halkı, esarete ve zulme boyun eğmeyeceğini büyük bir coşkunlukla 58 yıl önce bugün ilan etti. Ve bugün,Antep halkının şahsında, Türkiye halkının bağımsızlığına ne denli bağlı olduğunun, dosta düşmana gösterildiği gündür. 

Bugün de bu güzel yurdumuza Rus sosyalemperyalizmi göz dikmiştir. 5. Kolu Sahte 
TKP ve sahte sol vasıtası ile yıkıcılığını ve bölücülüğünü artırmaya çalışmaktadır. Anarşinin iki kaynağı olan Rusya ve MHP, Türkiye'de gerici bir iç savaş çıkarmak için her türlü milliyet, mezhep ayırımını körükleyerek kitle katliamı yapmaktadırlar. Malatya, Sivas ve bugün birinci yılını dolduran Maraş katliamı bunlardan bazılarıdır. MHP, milliyet ve mezhep ayırımını körükleyerek yeni katliamlar yaratmaya çalışıyor. Tokat, Maraş ve Pazarcık' 
ta bu yönde faaliyet yürütmektedir. e Maraş-Pazarcık yörelerinde Apo cular ve Devrimci Halkın Birliği gruplarını kullanmaktadır. Rus Çarı Türkiye halkının tarihine bakmayı unutmuştur. 
Eğer baksaydı; bugün ülkemize: kolay kolay göz dikemezdi. Bu halkın tarihi, bağımsızlık mücadeleleri ile doludur. 
Eğer Rus Çarı bu top- 


rakları işgal eylemine girişirse, Antep'ten binlerce Karayılan, 


binlerce Şahin «Beyler ayağa kalkarak, sosyal emperyalistlere görülmedik bir şamar indireceğini şimdiden söyleyebiliriz. 


Aydınlık] 
3 AA W 


ye a 
We lr adin 


Hox 


ti 


CIA MHP'yi korusun! 

Çağrımız cevapsız kalmamıştır. 

-Davadan dönenler çoğalmış, MHP'den göç başlamıştır, göç... 

Bu dönüşün ve bu göçün giderek artacağı anlaşılmıştır. 

Hiç şüpheniz olmasın, 1980 yılı MHP' den göç yılı olacaktır. 

Her davadan dönen ve bu göçe iştirak eden,MHP'nin içyüzünü anlatan yeni itiraflarda bulunacaktır. 

O zman da MHP'nin takkesi düşecek, keli büsbütün ortaya çıkacaktır. 

Söyleyin, MHP telaşa, paniğe kapılıp korkmasın da kim korksun? 

Dün itiraflarıyla MHP'ye ilk tokatı atmıştı. Ankara'dan Ömer Tanlak... 

Ankara'dan sonra MHP'ye ikinci tokatı atan şehir, Tokat... 

Kimbilir yarın hangi ilden, hangi ülkücü MHP'ye üçüncü (o tokadı atacak? 

Kimbilir yarın davadan dönenlerin itiraf kampanyasına kimler katılacak? 

Bakalım o zaman şamar oğlanına dönen ve korunmaya muhtaç duruma düşen MHP'yi kim kurtaracak? 

Anlaşılan, MHP, şu anda bile korunmaya muhtaç durumdadır ki, hükümetin başı ve bazı bakanları bu partinin koruyuculuğunu yapmaktadır. 

Geçtiğimiz günlerde Gümrük ve Tekel Bakanlığının saldırıya uğramasının ardın- dan Bakan Ahmet Çakmak'ın MHP'yi kollayan bir açıklama yapması ve hükümetin başının da olayı saptırıcı bu açıklamaya katılan bir tavır takınması bunun açık kanıtıdır. 

Oysa adı geçen bakanlığın, sağcıların saldırısına uğradığını, bizzat Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı açıklamıştır. 

Ancak her AP'linin Demirel ya da Ahmet Çakmak zihniyetinde olduğu sanılmamalıdır. 

Nitekim, MHP'nin korunmasına, kadrolaşmasına karşı AP içinde bir kampan- ya başlatılmıştır. 

Örneğin. bu kampanyadan rahatsız 0- lan Tercüman'ın MHP'ye tercüman olan yazarı Ergun Göze, 18 Aralık 1979 tarihinde -köşesinde- şu satırları karalamış- 


tır: 
“Bu sefer Ankara'da tayinlerde formül teşekkül etmiş 


böyle bir 
'Aman MHP'li olmasın: 


"Kayıtsız, şarlsız MHP desteğiyle işbaşına gelen hükümet devrinde de yine MHP'liler mi 'tu kaka’ olsun 


“Bazı bakanlar da 'grup ne der?' endişesi varmış... 'MHP'liyi niye tayin ettin derlerse ne derim'diye." 

PETI 

Ne var ki, MHP, öylesine sıkışmıştır ki, kendisini AP'nin MHP'li kanadının yeterince koruyup, kollayamayacağının farkındadır. 

Kendisine daha güçlü koruyucular aramaktadır. 

İşte bu haleti ruhiyeyle MHP kurmaylarından Enver Altaylı, Genel Yayın Müdürlüğünü yaptığı Hergün gazetesinde, 21 
Aralık 1979 tarihinde şöyle sormaktadır: 

"CIA, MHP'ye niye soğuk davranıyor?" 

Veya başka bir deyişle: 

"CIA, MHP'yi niye korumuyor?" 

Evet...CIA, MHP'yi korusun! 

Çünkü MHP'nin peygamberi Türkeş' se, tanrısı da CIA'dır. 

Onun için CIA, MHP'yi korumalıdır. 

Öyle ya tarzan Alpaslan, tıpkı Şah ya da Somoza gibi zor durumda... 

Sen nerdesin CIA? Koş zor durumdaki tarzanın yardımına! 


SOLDAN SAĞA: 1) Aranan her şubesinden sayr sız silah ve patlayıcı madde çıkan MHP'nin yan kuruluşlarından biri-Asalak, sığıntı. 2j Zayıf yan, hata-Sevgili-Her yanı suyla çevrili kara parçası. 
3) Kaşıntılı bir deri hastalığı-Direksiyon. 4) Ufak tefek yapı malzemeleri satan kimse-Tersi bir düşünce anlatan kısa söz. 5) Fazlalaştırma- Terzi kuzu sesi. 6) Tersi bir erkek adı-Balık tutmaya yarar. 7) Etnik Bir ayakkabı çeşidi. 8) Kendini tutma, perhiz (eski dil) Bir yetkilinin, bir kararname ya da yasayı geri çevirmesi. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Eyerin bir parçası. 2) Kuş ağzr-Bir içki. 3) Başında hiç saç olmayan. 4) Atölye- nin büyüğü. 5) Yemek yapılan yer. 6) İkaz. 7) Bir no- ta- Avrupa'da bir başkent. 8) Faziletli. 9) Bir böbrek taşı çeşiti 10) Tibetlilerde Buda rahibi-Bir ünlem 11) Tersi sonsuz, ölümsüz-Bir bitki. 12) Müzikte bir parçanın canlı çalınacağını belirtir. 


25 Aralık 1979 


YASER ARAFAT: “ORTA DOĞU PATLAMA NOKTASINDA” 


FKÖ lideri Yaser Arafat 


Somali, ABD'ye 
Üs vermeyi önerdi 


NEW YORK 
Somali hükümeti, toprakları üzerinde bulunan eski Sovyet hava ve deniz üslerini kullanmaları yolunda ABD'ye bir öneri yaptı. 
” Haberi veren "The New York Times” gazetesi, öneriyi yapan Somali Devlet Başkanı Muhammed Barre'nin, ülkesinin Batı devletleri, özellikle ABD ile iyi ilişkiler kurmak istediğini 


yazdı. 


Somali hükümeti, bu önerisine karşılık ABD' 


© FKÖ Lideri, İsrail'in ekonomik sorunları karşısında Orta Doğuda askeri bir maceraya girişebileceğini söyledi 


KÖLN 

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Lideri Yaser Arafat, Orta Doğunun bir patlama noktasına geldiğini ve bölge- nin yakın bir savaş tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu söyledi. 

Arafat, FKÖ liderleri ile Arap-Alman Derneği arasında Beyrut'ta yapılan iki saatlik görüşme- 
TAN den sonra Batı Alman 

Radyosuna verdiği demeçte, Orta Doğu sorununa barışçıl bir çözüm bulunması ve Filistin halkının yasal haklarının tanınması için 1980 yılında çok 'daha cesur adımlar atılması gerektiğini belirtti. 

Kamuoyu oluşturmakta ve özellikle Amerikan kamuoyunu oluşturmakta Avrupa'nın büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Yaser Arafat, Avrupalıların daha net ve açık bit politika izlemeleri gerekti- 


Roma'da iki havayolu bürosu daha bombalandı 


©Saldırıyı bir Ermeni örgütü üslendi 


Pazar gecesi Roma'da, iki havayolu şirketinin bürosu ile yoksul kimselerin kaldığı bir düşkünler yurdunun bombalandığı bildirildi. 


Daha sonra Reuter Ajansının Roma bürosuna telefon eden bir şahıs, kendisini "Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusunun" sözcüsü olarak tanıttıktan sonra patlamanın sorumluluğunu kendilerinin üzerlerine aldıklarını sövledi 


Bu şahıs "Faşist hükümetine söyleyin, Ermenistan kurtarılıncaya kadar saldırılarımıza bütün dünyadc devam edeceğiz"' dedi. Telefondaki şahıs, "Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusunun", "Türk faşizmi ve dünya emperyalizmi ile mücadele ettiğini'' iddia ettikten sonra telefonu kapatti. 


Bom:balanan iki havayolu bürosu Amerikan "Trans World Airways" ile "Air France"a ait. Polis ise yap- 


Tudeh Partisi 
Genel Sekreteri, 
İran'da artık “devrim” olmayacağını 

iddia etti ö 
Homeyni, yoksul Hıristiyanları ayaklanmaya çağırdı 


© 
İran, yeni ekonomik 


tedbirler alıyor 


ABD'li rehinelere Noel için yüzbinlerce kart yağmaya başıadı. Fotoğrafta 

$ çuvallar dolusu Noel kartları. 


ABDİ dinadamları 


den askeri yardım istiyor. tığı açıklamada her iki olayda da 


Bu arada Suudi Arabistan da, ABD'den Somali'ye karşı daha ılımlı bir siyaset izlemesini 


istedi. 


Öte yandan Suudi Arabistan'da yayınlanan . “EL Cezire" gazetesi, Somali'deki yetkili bir kaynağa dayanarak verdiği haberde bu konudaki haberi yalanladı ve Somali hükümetinin topraklarını yabancılar için bir üs olarak kullanılmasına i vermeyeceğini yazdı, 


< 


INTERNATIC 


Heralde ribu 


Publisist wiih The Ne Jrk Timen nnd The Mhl 


"OPEC toplantısı, ABD'nin gücünün gerilediğini bir kez daha kanıtladı” 


23 Aralık 1979 tarihli "İnternational Herald Tribu- 
ne" gazetesinde Joseph Kraft imzasıyla yayınlanan bir yorumda Caracas'ta yapılan son OPEC Bakanlar top- 


lantısı konu edildi. 


CARACAS 


Yorumda, OPEC Bakanlar toplantısında ABD'nin gücünün gerilediğinin bir kez daha kanıtlandığı belirtildi. OPEC toplantısında Suudi Arabistan ve öteki ül- 


kelerin karmakarışık durumdaki petrol piyasasına bir düzen vermeyi başaramadığı, buna karşıık ABD çıkarlarına 
“düşman olan" İran önderliğindeki ülkeler karşısında yenilgiye uğradıkları söylendi 


Joseph Kraft'ın yorumu özetle şöyle devam ediyor: 


"OPEC toplantısında mücadele petrol alanında oldu. Ama alınan kararlar siyasi niteliktedir. İran' daki istikrarsızlık uluslararası petrol piyasasını alt» üst etti ve belli başlı sanayileşmiş ülkeler, önümüzdeki yıl meydana gelebilecek bir darlığa karşı stok yapmaya başladı." 


"OPEC'ten düzenli fiyatlarla büyük miktarlar- da petrol alma şansı olmayan ülkeler —özellikle ie Batı Almanya ve Ja- 
?onya— genellikle kısa iadeli ve küçük miktararda satışın yapıldığı pot piyasalara yöneldier. Sonuç olarak bu pi- 
"asalardaki fiyat yaklaşık ki misli fırladı. 


« “Taraflar arasında uiun süren tartışmalar sıasında Suudi Arabistan imdiye kadarki tutumuia hiç uymayan bir şey 'aparak ilk kez başlanıçta açıkladığı fiyatı ge- i almayı bile önerdi. Anak toplantı bir sonuç anmadan dağıldı." 


Yorumun sonunda bu layda en büyük zarara ğrayanın ABD olduğu 
3ylendi. 


Güney Kore” de 
3 kişinin 
öldürüldüğü açıklandı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Güney Kore'de çıkan son olaylarda üç kişinin öldüğü ve 20 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ölenler arasında Savunma ve Güvenlik Komutanı, 
Özel Birlikler Komutanı ve Savunma Bakanlığından bir çavuş var. 

Güney Kore'de olaylar 12 Aralıkta Sıkıyönetim eski komutanı general Çung Seung Hiua'nın tutuklanmasıyla başlamış, Sıkıyönetim komutanından başka dört general daha tutuklanmış. Darbeci generaller, etkin askeri merkezleri ele geçirmiş, geçici Devlet Başkanının, üç adamlarını hükümete atamasını sağlamışlardı. 

Bu arada, darbecilerin 
Güney Kore sınırından Amerikalılardan izinsiz 2 
bini aşkın asker çekmesi, ABD yetkililerince tepkiyle karşılanmıştı. 

Öte yandan, geçenler- de göreve başlarken bir konuşma yapan geçici 
Devlet Başkanı Çoi Kyu 
Hah, yeni Anayasanın “olağanüstü bir şey ol mazsa" bir yıl içinde hazırlanacağını açıkladı. 
Çoi'nin seçimlerden ise hiç söz etmediği bildiriliyor. 


Pakistan Halk Partisinin 5 yetkilisi serbest bırakıldı 


İSLAMABAD(AA) 
Aralarında Genel Sekter yardımcısı General kka Han'ın da bulunığu, idam edilen eski ışbakan Zülfikar Ali ıtto'nun partisi olan ?akistan Halk Partisi" 
n beş yetkilisinin serst bırakıldığı bildirildi. 


Beş tutuklunun serst bırakılmasına karar 


veren Sıkıyönetim yetkilileri, kararın nedenini açıklamadılar 


16 Ekim tarihlerinde 
hükümetin aldığı bir kararla, "Sıkıyönetimin daha etkili uygulanması ve her türlü siyasi faaliyetin yasaklanması" sonucu "Pakistan Halk Partisi' 
nin birçok yöneticisi tutuklanmıştı 


ğini de kaydetti. Arafat ayrıca, Avrupa Ekonomik Topluluğunun Amerika'yı Camp David barış anlaşmasının "'ölü sonundan"” uzaklaştırması gerektiğini de savundu. 
"İSRAİL ASKERİ BİR 
MACERAYA 
GİRİŞEBİLİR" 

FKö Lideri Yaser 
"Arafat demecinde ayrıca, ısrail'in ekonomik problemleri karşısında Orta Doğuda savaşın çıkmasına neden olacak askeri bir maceraya girişebileceğine değindi. 

Arafat, Orta Doğunun patlamanın eşiğinde olduğunu söyledi ve İsrail'de aşırı enflasyonun ülke ekonomisini gerginleştirdiğini belirtti, FKÖ Lideri, İsrail'in, ülkenin iç problemlerini dünya 


kamuoyunun gözlerinden u- 


zaklaştırmak için askeri bir harekat yapabileceğini sözlerine ekledi. 
MUSTAFA HALİL'İN 
DEMECİ 

Öte yandan BBC Radyosunun haberine göre, 
Mısır Başbakanı Mustafa Halil, FKö'nün İsrail'e karşı giriştiği silahlı eylemlere son vermesi ve diplomasi yoluna dönmesi gerektiğini ileri sürdü. 

Demecinde Orta Doğudaki Sovyet sızmasını da eleştiren Halil, "Orta Doğuya yapılacak herhangi bir müdahaleye karşıyız"' dedi. BBC Radyosu, Halil'in bu sözlerini, Mısır'ın, ABD'nin 
Orta Doğuya yapacağı herhangi bir müdahaleye karşı çıkacağı şeklinde yorumladı. 
İSRAİL'DE YAPILAN 

KAMUOYU 
YOKLAMASI 


Öte yandan önceki gün yayınlanan bir kamuoyu yoklamasının sonuçları, Başbakan Menahem Begin'in 30 aylık görevi süresince halk arasındaki desteğinin en düşük düzeye indiğini ortaya koydu. 


Kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre ankete katılanların yüzde 40,1'i Begin'den memnun olmadıklarını belirtirken yüzde 26,8'i köyle böyle tatmin olduklarını açıkladı ve yüzde 4.4'ü de görüş belirtmedi 


İsrail Savunma Bakanı Ezer Weizman ise,en büyük halk desteğine sahip devlet adamı olarak ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde ` 61,7'si Weizman'dan memnun olduklarını söylediler. 


can kaybı olmadığını belirtti. 


DİKKATLER Hü 


Batılılar, Suudi Arabistan'ın korunmasına büyük 


önem veri, 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Batılı askeri yetkililer, Orta Doğu bölgesinde üç sorunun kendile- 

„žini endişelendirdiğini ifade ediyorlar. Bu üç sorunun Afganistan" 

daki Sovyet varlığının büyümesi, 

Suudi Arabistan'daki istikrarsızlik ve Irak'ın durumu olduğu belirtiliyor. 


Askeri yetkililer, Afganistan'da Sovyet askerlerinin sayısının artmasını en tehlikeli gelişme olarak niteliyorlar. Sovyetler'in Afganistan'da yarattıkları tehlike iki şekilde kendini gösteriyor. Bir kere ülkeye bir ya da iki adet piyade taburu gönderilmiş durumda. 
İkincisi, Afganistan başkentinin 


rlar 


kuzeyinde havaalanı yapmak üzere, iki ülke arasında yeni bir anlaşma yapıldı. 

İki tabur yaklaşık 2 bin askeri içeriyor. Meselenin önemi sayıdan çok, ülkedeki Sovyet gücünün artma eğiliminden ileri geliyor. 

Suudi Arabistan'ın istikrar içinde olması ve bir dış saldırıya karşı güvenliğinin korunması, bölgede normalleşmeye dönüşün zorunlu şartı olarak değerlendiriliyor. Oysa Batılı istihbarat servisleri, Suudi Arabistan yetkililerinin iç sorunlara yeterince önem verinemelerin- den şikayetçiler 

Öte yandan Suudi Arabistan'da krallığı hedef alan bildirilerin dagıtımı devam ediyor. Bazı bildiri- 


ABD, Iran olaylarının gerginleşmesi üzerine bölgeye uçak gemileri yolladı. 
Fotoğrafta, 5 refakat gemisiyle birlikte Pasifik Okyanusundan getirilen 


“Kitty Hawk" uçak gömisi görülüyor. 


» ler İslam dininin daha katı uygulanmasını savunuyor. Bazı bildirilerde ise bütün yabancıların ülke- den atılması fikrj ileri sürülüyor. 
Ufak bir azınlık da kral ailesinin devrilmesini ve İran'da olduğu gibi bir İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasını istiyor. 

İçteki bu karışıklıklar,- Suudi Arabistanlı yöneticilerin dikkatlerini Güney Yemen'den gelebilecek bir saldırıdan uzaklaştırıyor. Gözlemciler, Kuzey Yemen'in Batıyla dostluk ilişkilerini geliştirecek yerde, Sovyetler'den silah alma: nı, Suudi Arabistan'ın bu ijgisizliğine bağlıyorlar. a 

Batılı yetkililer, Irak'ın İran'ın petrol kuyularına saldırısı iddiasını da, bölgede karışıklık çıkarabilecek bir unsur olarak belirtiyorlar 

AMERİKAN ÜSLERİ 

Amerikalı askeri yetkililer. 
ABD'nin bölgede çok acele üs kur ması gerektiğine inanıyorlar Bu üsler için, Mısır'ın Libya sınırın daki Matruh tesislerinden, Somali" de Rusların biraktığı deniz üsleri ne kadar çeşitli ihtimaller üzerin de duruluyor. 

Fakat ABD yetkililerinin üs a rayışı birçok engelle karşı karşıya Bölgedeki bazı ılımlı liderler ABD) varlığını istiyor ama ABD kuvvet lerinin kendi topraklarına yerleş melerine istekli gözükmüyorlar 

Gözlemciler, Amerika'nın şu anda yapabilecek pek birşeyi bu lunmadığını, ancak Basra Körfe zinin ağzındaki Hürmüz Boğazının mayınlanmasını ( önleyebileceğini ve gerekirse burada bir abluka uy gulayabileceğini belirtiyorlar. Bir NATO yetkilisi şöyle diyor “ABD ne yaparsa yapsın bölgede ki siyasi kargaşanın yayılmasını önleyemez. ABD'nin en önemli siyasi ve askeri hedefi,Suudi Ara bistan hükümetinin korunması ol malıdır." 


Yurtsever Cephe liderlerinden Nkomo, Zambiya'da sevgi gösterileri ile karşılandı 


© ABD, Zimbabve-Rodezya ateşkes anlaşmasını tümüyle desteklediğini açıkladı 


s ê 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Londra'da cuma günü imzalanan Zimbabve'ye ilişkin ateşkes anlaşmasından sonra Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya gelen Yurtsever Cephe liderlerinden Nkomo, binlerce taraftarının sevgi gösterisiyle karşılandı. Kalabalığın elindeki pankartların birçoğunda ''Muzoreva halkımızın kanını ödeyecektir" sözlerinin yazılı olduğu görüldü. 

Öte yandan, Tanzanya'nın başkenti Dar Üs Selam'a gelen Yurtsever Cephenin diğer lideri Mugabe, Zimbabve'nin başkenti Salizbury'de kızkardeşinin evine yapılan saldırıyı kınadı. Mugabe, "Eğer bu 


tür girişimler sürerse, biz de kendi tutumumuzu çok dikkatle gözden geçirmek zorunda kalırız" dedi. 

Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü bir açıklama yaparak, Zimbabve-Rodezya ateşkes anlaşmasını tümüyle desteklediklerini ve bütün devletleri seçimle işbaşına gelecek hükümeti tanımaya çağırdı. 

Ateş hattı ülkeleri (Zambiya, Tanzanya, Botswana, Angola ve Mozambik), Danimarka ve Norveç hükümetleri de birer açıklama yaparak 1967'den beri Rodezya'ya uygulanan ekonomik yaptırımları kaldırdıklarını duyurdular. 


Rodezya-Zımnabve Konferansında ateş kes anlaşmasının imza töreni. 


DIŞ HABERLER SERVİMİ 

İran yetkilileri tarafından Amerikalı rehinelerin katılacağı Noel ayinini düzenlemek üzere Tahran'a davet edilen üç din adamı Carter'ı şiddetle eleştirdiler. 

Öte yandan Ayetullah Homöyni,ldı ristiyanlara çağrı yaparak, Şahın İran'a geri verilmesi için baskı yapınalarını istedi. 

İran Maliye Bakanı Beni Sadr, yeni ekonomik tedbirleri açıkladı. Bu arada Tudeh Partisi Genel Sekreteri Kianuri "İran'da artık devrim olmayacağını" iddia etti. 

Iran yetkilileri tarafından Noel ayinini düzenlemek üzere Tahran'a davet edilen üç din adamı ABD'den ayrılma- dan önce Carter'i şiddetle eleştirdiler 

Ulusal Kiliseler Birliği Başkanı Ra hip William Howard, Carter'in İran'a Karşi iktisadi yaptırım uygulamak istemesini, Johnson'un Vietnam'ı bomba latmasına benzetti. akopo yardımcı 

r 


sı Thomas Gubleton ise,İran'a yaptıkları geziyi bir umut ışığı olarak değerlendirdi lam yönetiminin davetinin, 


52 gündür süren bunalım içinde olumlu 
bir işaret olduğunu söyledi. "İran'da uzlaşmacı bir anlayışın varlığını göster meye çalışanlar bulunmaktadır. Bu çağrı sözko”usu çabanın bir göstergesidir" dedi. 

Bu arada Fransiz parlamenter Bayan Brigitte Gros, Amerikalı olmayan üç rehinenin yakında serbest bırakılacağı konusunda İranlı yetkililerin den güvence aldığını sövledi. 


Öte yandan İran hükümeti, devrik Şahın iadesi için Panama hükümetine başvurdu. 


HOMEYNİ'NİN ÇAĞRISI 


Ayetullah Homeyni, Noel arifesinde Hıristiyanlara yaptığı çağrıda, devrik Şahın İran'a verilmesini desteklemele rini isteyerek, yoksul Hıristiyanların, Hz. İsa'nın öğütlediği biçimde haklarını alana kadar direnmelerini istedi. 


Yoksul Hıristiyanların varlıklılara karşı ayaklanmasını isteyen Homeyni, varlıklıların İsa'nın öğretilerini tahrif ettiğini, Vietnam ve İran'da sürdürülen katliamlar karşısında tek söz etmeyen Carter'in dindar kesiliverdiğini kaydet- 


ti 
EKONOMİK TEDBİRLER 


İran Maliye Bakanı ve eski Dışişleri Bakanı Beni Sadr, ülkede ekonomik re form yapılacağını açıkladı Birleşmiş Milletler'in herhangi bir &konomik yaptırumına karşı İranlıların “devrimci ler" gibi davranacağını öne sürdü 


Beni Sadr "Amerika bu yasalara ne kadar bağlıdır? Aynı yasalar ABD' deki malvarlığımızın dondurulmasına izin vermemektedir. Yine aynı yasalar son 25 yıl içinde ABD'nin yaptığı gibi içişlerimize karışılmasına izin vermemektedir. Yine uluslararası hukuk kuralları, ABD Dışişleri Bakanının, Avrupa'da dolaşarak İsa ulusunu boğmaya çalışmasını da yasakiamaktadır" dedi. 

Basın toplantısında İran'ırı ekonomik sisteminin yeniden düzenleneceğini açıklayan Beni Sadr, devletleştirilen tüm bankaların iki grup: altında toplanacağını söyledi. Bunlardan birinci grubun sanayi ve tarım konularıyla uğraşacak ticari nitelik taşıyacağını, diğerinin ise bireylere hizmet edeceğini kaydetti. Hükümetin borç verdiği büyük sanayi kollarına ortak olacağını ye dış ticareti elinde tutacağını açıkla- 


dı 
TUDEH'İN AÇIKLAMASI 


Tudeh Partisinin Genel Sekreteri Nurettin Kianuri, Stockholm'de bir gazeteye verdiği demeçte Tudeh in savunduğu görüşlerle, İslam clevriminin görüşleri arasında birçok ortak yönler bulunduğunu; Doğu Almanıya'da olduğu gibi, partisinin bu dinci güçlerle işbirliği yapacağını ileri sürdü. 

Kianuri, İran da bundan sonra artık devrim olmayacağını, ancak sosyal sınıflar arasındaki mücadelenin: yoğunlaşarak "İran devriminin" yeni safhasını 

| oluşturacağını öne sürdü. Kendilerinin 


Carter'ı eleştirdi 


özellikle petrol bölgesinde güçlenmek te olduklarını iddia etti. Partisinin Soy yet'yanlısı olarak nitelenmesinin, "Ge riciliğin oyunu" olduğunu öne sürdü Kimseden para almadıklarını ileri süren Kianuri, Rusya'nın emperyalizme karşı olanların kalesi olduğunu iddialarına ekledi. Bu nedenle görüşlerinin birleştiği ortak noktalar bulunmasının doğal olduğunu ileri sürdü. 

Kianuri, azınlık milliyetler sorununa siyasal çözüm bulunmasından yana olduğunu söyledi. "Demokratik güçlerle birleşip ortak cephe kuracaklarım" kaydetti 


İRAN PARALARINI 
TRANSFER EDİYOR 


Bu arada Japon Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İran Merkez Bankasının Londra'daki Japon bankalarında bulunan paraların Cezayir ve Libya bankalarına transfer edeceğini bildirdiğini söylediler. İran'ın Japon bankalarında- ki mevduatının 600 milyon ile 1 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor 


HEYKEL'İN AÇIKLAMASI 


Geçen hafta Kum kentinde Ayetullah Homeyni ile görüşen Nasır'ın yakın arkadaşı ve El Ahram gazetesinin eski başyazarı Hasan El Heykel, London Sunday Times gazetesinde yayınlanan makalesinde, ABD'li rehinelerin tanık olarak mahkemeye çıkarılacaklarını öne sürdü 


Hasan El Heykel, mahkemede politik bir karar alınacağını belirtti. Devrik Şahın eylemlerini, servetini ve SA-VAK'ın suçlarını ayrıntılı olarak açıklayacak dosyaların düzenlendiğini kaydetti. Şahın bazı yabancı liderlere 500 
bin dolara kadar varan hediyeler verdi- 


ğini gösteren gizli arşivlerin yayınlanacağını belirtti 


KISA HABERLER 


İki ünlü uluslararası silah kaçakçısı yakalandı 


Uganda'nın devrik diktatörü İdi Amin'e ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKö) silah sağladıkları ileri sürülen iki ünlü uluslararası silah kaçakçısı çeşitli suçlardan ötürü New York'ta tutuklandılar. 


Manhattan bölge savcısının bildirdiğine göre; 1971 yılında CİA' dan atılan 40 yaşındaki Frank Terpil ile 38 yaşındaki George Gregory cumartesi günü iki sivil polisle 2 milyon dolarlık makineli tüfek alım-satım görüşmesi yaptıktan sonra yakalandılar. Polis iki silah kaçakçısının dünya çapında satış yaptıklarını, patlayıcı madde ve silah kaçırdıklarını, terörist ve askeri eylemcileri eğittiklerini açıkladı. 


FBI ajanları iki silah kaçakçısına ait bir şirkette, bombalı mektup ve bombalı kitaplar dahil olmak üzere çeşitli geliştirilmiş silahlar ele geçirdiğini bildirdi. 


Rusya, yeni bir yeraltı nükleer deneme yaptı 


İsveç Uppsalu Deprem Bilim Enstitisü, : 24 Aralık günü şiddetii bir sarsıntı kaydetti. 


Enstitü yaptığı açıklamada, Sibirya'nın batısındaki Semipalatinsk bölgesinde Richter ölçeğine göre 6,9 şiddetinde meydana gelen sarsıntının, ancak bir yeraltı nükleer denemeden ileri gelebileceği belirtildi. 


25 Aralık 1979 


konuklarımız 


YSE işçisinin dünü ve bugünü 


Yeni hükümetin oluşmasıyla birlikte, TRT ve gazetelerde duyduğumuz, okuduğumuz bir haber var. 


Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE—İş Sendikasıyla geçmiş hükümet döneminde yapılan toplusözleşmeyi tanımadığını, Köy YSE— İş Sendikasıyla toplusözleşme yaptığını açıklamış, bunun üzerine YSE-İş Sendikası 9. 
İş Mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurmuş ve Bakan sayın Ahmet Karayiğit'in tutumunu protesto etmişti. 


rendik. 


bilmek için, YSE işçisinin geçmişini incelemek gerekir. 

YSE, teşkilat olarak AP döneminde bir kamu kuruluşu olarak faaliyete geçti. O dönemde teşkilatın o kurulmasıyla Köy YSE-İş'in de kurulduğunu görüyoruz. 1973'lere gelindiğinde 


çıktı, - 

1974'lerden itibaren,o zamanki ve hâlâ Köy YSE—İş Sendikası Genel Başkanı olan Sadık Özkan'a karşı tüm Türkiye çapında muhalefet gelişti. Ayrıca muhalefet bir de "İşçinin Sesi" adlı bir gazete çıkarmaya başladı. Muhalefetin içinde her görüşten insan bulunmaktaydı. 

1975'lerde MC hükümeti işbaşındaydı. Köy YSE—İş yönetimi bu dönemde varlığını devam ettirebilmek için gittikçe MHP'ye 'yaslanmaya başlıyordu. Giderek YSE işyerlerine eli kanlı bir sürü Ülkü Ocaklı ve MHP'li dolma- ya başladı. Bunlar sendikanın genel merkezin- de de karargah kurarak, gelen işçinin görüşünü sorup obeğenmedikleri insanları sendilkadan atıyorlar, iyice sendikaya yerleşiyorlardı. Bu dönemde sendikanın parasını çarçur etme, MHP'li canilere silah alma, pavyon paraları ödemek gibi harcamalar olağan hale gelmişti. 

Birçok yurtsever, demokrat işçi işten atıldı, sürüldü. Muhalefet etkisiz duruma getirildi. 
Bu şartlar altında Köy YSE-İş Sendikası penel Kurula gitti. 

Tabii, Kongre salonu, işverenden polisine, MHP'li militandan Sendika Başkanı Sadık Özkan'a kadar çeşitli kişilerce işgal edilmişti. Muhalefet içeri alınmayarak sendika tamamen MHP'lileştirildi. 

Artık YSE işçisi, sendika yönetiminin ve hükümetin insafına terkedilmişti. İşçiler sendikadan umutlarını kesmişlerdi. 

1977 sonlarında işbaşına gelen CHP hükümeti bu duruma müdahale etti. Köy YSE--İş Sendikasının MC döneminde baskı, zorbalık, sürgün, işten çıkarma gibi metodlarla MHP' lilerin eline geçtiğini belirterek, YSE-İş'in kurulmasına yardımcı oldu, Çürümüş, eli kanlı faşistlerin eline geçmiş olan Köy YSE-İş Sendikası tabelası her tarafta indirilerek yerine YSE-İş Sendikası, tabelası asıldı., 100 işçisiyle başbaşa kalan Köy YSE—İş Sendikası Genel Yönetimi kendi başına karar alarak 
500 milyon liralık mal vardığıyla MİSK'e katıldı. 

Bugün Köyişleri Bakanı Sayın Ahmet Karaiyiğit'in, işçinin genel iradesini tanımayarak Köy YSE—iş Sendikasıyla toplusözleşme imzalaması, Demirel hükümeti için bir şanssızlıktır. 
Demirel hükümeti kurulurken "“Anarşiyle mücadele edeceğiz" demişti. Bakanın tutumu ise anarşiyi besleyen bir tutumdur. Çünkü bugün masaya oturdukları sendika, tamamen MHP'lilerin denetimindedir. Ve anarşinin yuvası halindedir. 

YSE-İş Sendikası ise Türk-İş'e üyedir. 37 bin üyeye sahip Türk-İş'e bağlı bir sendikayı tanımayıp, bir avuç kalmış, MİSK'e bağlı anarşi yuvası olan bir sendikayı tanımak Bakan Karayi-Fit için hiç de iyi bir tutum değildir. 

Diğer yandan Diyarbakır dışında hiç bir varlığı olmayan, 100 üyeye sahip Baysen-İş Sendikasına karşı YSE-İş Sendikası uyanık olmalıdır. YSE işçisini UDC-MC kamplaşmasına çekmeye çalışan sahte TKP'ye dikkat etmelidir. 
Ellerini, ülkemizi zayıf halka ilan eden,milli bagımsızlığımızı tehdit eden, emperyalist Rusya' nın cilalı "Sosyalizm" propagandasını yapanlardan çekmelidir. 

YSE- İş'lilerin, CHP hükümeti döneminde, faşist Köy YSE—İş Sendikasıyla beraber hareket eden Baysen-İş'in bültenlerini karıştırmayı ihmal etmeyeceklerini umuyoruz. 


23 Ekim 1978 tarihli ve 44 sayılı Baysen 
Haber bülteninde, "Hedefimiz; gerici - faşist Köy YSE-İş'e sözleşmeyi bir an önce imzalatmak olmalıdır" diyenlerin sendikal birlik çağrısını ciddiye almamalı ,sahte TKP kenesine karşı uyanık olunmalıdır. 

Bakan Karayiğit de anarşinin diğer kaynağı olan MHP'nin yan kuruluşu MİSK'e üye Köy YSE-İş'le toplu iş sözleşmesi yapmaktan vaz geçmeli ve YSE-İş'i tanımalıdır. 

Unutulmasın ki YSE işçisinin *menfaatine olan bu çözüm, yurdumuzun menfaatine de uygundur. Diğer yollar anarşiyi YSE'ye sokacak ve çıkacak olaylardan şimdiki yöneticiler sorumlu olacaktır. 

YSE işçisinin, önünde MHP'li ve TKP'li sendika ağalarına karşı uyanık olunması gereken bir mücadele dönemi vardır. 


Hüseyin Değer 


YSE iscisi-Divarbakır 


Bu arada Bilecik İl YSE Müdürünün bir tamim yayınlayarak Köy YSE-İş Sendikasının müteşebbis heyetini oluşturduğunu fotokopisiyle birlikte Aydınlık gazetesinde okuduk, öğ- 


Bakan ve sendikaların bu tutumunu izah ede- 


Köy YSE—-İş'in yanında bölgesel olarak faaliyete geçen Yol-İş'e bağlı YSİ—İş Sendikası ortaya 


Hükümet yeni bir kararname hazırlıyor 


yda 200 Mark 


işçi sendika 


Devlet sınır kapısını tuttu: 


' Ya döviz 
Ya pasaport! 


göndermeyen işcinin pasaportu iptal edilecek 


© Bakanlık yetkilileri bu yöntemle ayda 
200 milyon mark kazanıldığını 


İŞÇİ SERVİSİ 
Yurtdışında çalışan ve 
Türkiye'ye ayda 200 
mark tutarında döviz göndermeyen işçinin pasaportunun iptal edileceği öğrenildi. THA'nın verdiği habere göre Başbakanlık yetkilileri, içinde bulunulan döviz darboğazını hafifletebilmek amacıyla bu konuda hazırlanan (o kararnamenin yılbaşına kadar yürürlüğe konacağını belirttiler, Maliye Bakanlığı yet- 


, kilileri,yurtdışında 1 mil- 


yonu aşkın işçimizin çalıştığını, bunların tasarruflarının bir kısmının yurda gönderilmesi halinde bir rahatlama sağlanabileceğini söylediler, Aynı kaynaklar, kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte ayda 180-200 milyon i mark arasında bir döviz girdisi sağlanabileceğini, bu rakamın yılda 2,5 milyar marka ulaşabileceğini ifade ediyorlar. 

Öte yandan bu kararın yurtdışındaki işçilerimiz arasında olumlu karşılanmayacağı belirtiliyor. 
Yurtdışındaki işçilerin çeşitli sorunlarına karşı .yıllardır ilgisiz kalan, özellikle Türkiye'ye döviz transferinde paranın gerçek değerini bulması konusunda bir çaba harcamayan devlet yetkililerinin, bu gibi zorlayıcı kararlarla işçilerin kazancına el atmasının tepkiler doğuracağı kaydediliyor. 

Yurtdışındaki işçilerimizin dövizlerinin Türkiye'de değerlendirilmesini sağlamak için özendirici tedbirler yerine "baskı" niteliği taşıyan böyle bir kararın alınması, Demirel Hükümetinin işçi kesimine dönük politikasında olumsuz bir adım olarak değerlendiriliyor. 


Harb-iş Ege 
Şube Başkanı vergi yasasının biran önce 


çıkarılmasını istedi 


İZMİR (AA) 

Türkiye Harp Sanayii ve « Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası (Harb-Iş) Ege Bölgesi Şubesihin Dördüncü Genel Kurulu dün vapıldı. 

Genel Kurulda bir konuşma yapan Ege Bölgesi 
Şube Başkanı Necati Devrim 1980 yılında kardeşin kardeşi vurmamasını, barış huzur ve bolluk içinde geçmesini diledi ve anarşinin durdurulabileceği günün biran önce gelmesini istedi. 

Devrim, konuşmasında Türkiye'yi, sorunları çok ancak bunların çözümlenebilmesi için az çalışma yapan bir ülke olarak niteleyerek, "Türkiye'de devlete vergi verenler başka, bu vergilerle yapılan yatırımlardan yararlananlar başkadır. Yıllardır vergi reformundan sözedilir, ancak tasarılar komisyonlarda ve Meclislerde takılır kalır." dedi. 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının ivedilikle gerçekleştirilmesini isteyen, işçileri yakından ilgilendiren yasaların aksak ve işlemez hükümlerinin en kısa zamanda değiştirilmesini oarzuladıklarını bildiren Devrim, beslenme, sağlık,gelir dağılımı gibi konulara da konuşmasında yer verdi. 


öne sürerken 


kararın yurt dışındaki işçilerimiz arasında tepki yarattığı belirtiliyor 


Avrupa'nın kuzeyinde terkedilmiş gurbetçiler 


Norveç Türk İşçi Derneği Başkanı Ali Kaya '(solda) ve Sosyal Danışman Ha- 


san Yıldırım. 


Norveç Türk İşçi Derneği yöneticileri: "Norveç'teki Türkiyeli işçilerin sorunları hep çözümsüz kaldı” 


@ Norveç parlamentosunda kabul edilen sosyal güvenlik anlaşması Türkiye parlamentosundan çıkmadı 


ABDULLAH GÜRGÜN 


Norveç, İsveç'in komşusu. İskan: dinavya ülkelerinden biri. Bu ülkede 
1800 civarında işçimiz çalışıyor. Bunlardan 800'ü başkent Oslo'da, 700'ii Dramen'de, 120'si Moss'ta, 80'i Rogaland' da, 50'si Bergen'de yaşıyor. Türkler Norveç'te yedi dernekte örgütlenmişler. Bir federasyon çatısı altında birleşme çalışmaları sürüyor. 

Kendileriyle Oslo'da görüştüğümüz Norveç Türk İşçi Derneği Başkanı Ali Kaya ve Sosyal Danışman Hasan Yıldırım örgütlenmenin önemini defalarca vurguluyorlar ve “Sorunlarımızın çözümü  örgütlenmekten geçer" diyorlar. 

Dernek 1974 yılında Oslo'da Lütfü Güven başkanlığında kurulmuş. 
Kısa zamanda 200üye kaydolmuş derneğe. 1977'de bugünkü Sosyal Danışman Hasan Yıldırım,Başkan seçilmiş. Bugün Başkan Ali Kaya ve dernek 300'ün (o üzerindeki üye sayısıyla Norveç'in en büyük Türk İşçi Derneği durumunda. 

Norveç Türk İşçi Derneği'nin ırkçılığa, ayırımcılığa, eşitsizliğe karşı verdiği mücadele zaman zaman Norveç basınını günlerce meşgul ediyordu. Dernek yöneticilerinden bugünkü sorunlarını anlatmalarını rica ediye rum. Sözü önce Başkan Ali Kaya alıyor: 

" Avrupa'daki işçilerimizin tüm sorunları Norveç'te yaşıyan bizler için de geçerli. Başta eğitim sorunu geliyor. Bundan birkaç yıl öncesine kadar çocuklarımıza ana dili eğitimi veilmiyordu. Norveç makamları bu hakkı tanımak istemiyorlardı. İlk kez Dramen'de ana dili eğitimi için başvurduk. Norveç Eğitim Bakanlığı talebimizi reddetti. Bunun üzerine yürüyüşler tertipledik, konuyu basına ilettik. Neticede bu hakkı elde etmeyi başardık. Fakat sorun henüz çözümden uzak. Özellikle gençlerimizin eğitimi sorunu büyük. Teknik dalda eğitim hemen hemen olanaksız. 
Bu arada kendimiz bazı kurslar açtık. 
Okuma yazma bilmeyenler için kurslar, Norveççe, Türkçe, İngilizce kursları, saz kursları, halıcılık kursarı gibi. Bunları daha da çoğaltmayı düşünüyoruz." 

YETKİLİLERİN İLGİSİZLİĞİ 

Hasan Yıldırım öğretmen yetersizliğine değiniyor ve Türkiye makamlarının ilgisizliğinden yakınıyor. Türkiye'den : Avrupa'ya 260 öğretmen gönderildiğini, Norveç'e ise tek bir öğretmen bile gelmediğini söylüyor. 

Yıldırım şöyle diyor: 

“Geçen yıl eylül ayında zamanın Çalışma Bakanı Bahir Ersoy geldiğin- 


de, burada bir çalışma müşavirliği açılmasını talep ettik. Bu, sorunlarımızın çözümü açısından önemli. 
Kabul ettiler. Müşavirlik açılana kadar Stockholm Çalışma Ataşesinin sık sik bizi ziyaret edeceği söylendi. Bunun yanında burada- ki turist işçilerin bir defaya mahsus olmak üzere affı için girişimlerde bulunulmasını rica ettik. Bu konuda da söz aldık. Fakat kendisi gittikten sonrâ hiç bir şey yapılmadı.Ça- a Ataşesinin yüzünü de görme-IK, 

"İki ülke arasında bir sosyal güvenlik anlaşması yapılması düşünülmüştü. Bunun ğe Ee için elimiz- den geleni yaptık. İmza kampanyası açtık. Norveç Parlamentosunda kabul edilen yasa hâlâ Türkiye Parlamentosundan çıkmadı " 

"Bütün bunlar Türkiye'nin bizleri ne kadar düşündüğünü gösteriyor. 
Biz burada çalışıyoruz ama paramızı Türkiye'ye gönderiyoruz. Türkiye ekonomisine küçümsenmeyecek katkıda bulunuyoruz. Bu bakımdan Türkiye'yi yapıcı olarak eleştirmeye ve yetkilileri göreve davet etmeye hakkımız var," 

"EŞİT HAKLARA SAHİP 
OLMAK İSTİYORUZ" 

Ali Kaya tekrar Norveç'e dönüyor: "Biz bulaşık, temizlik, gübre fabrikaları, inşaat gibi, Norveç işçisi» nin çalışmak istemediği işlerde en ağır şartlarda çalışıyoruz. Buna karşılık Norveçlilerle eşit haklara sahip değiliz. Biz de onlar gibi vergi verdiğimiz, onlarla aynı sorumlulukları taşıdığımız o halde, seçme-seçilme hakkımız yok, en kötü evlerde oturuyoruz, eğitim hakkımız yok, resmi makamlarda eşitlik ilkesi işlemiyor. 
Niçin?" 

Hasan Yıldırım alıyor sözü: “1975 yılında 'Çok yabancı işçi 'var, önce onların sorunlarını halledelim" gerekçesiyle işçi alımı durduruldu. Fakat o tarihten bu yana baktığımızda,yabancı işçiler için hiç bir şey yapılmadığını görüyoruz. Norveç Parlamentosu yabancıların seçme- seçilme hakkını ele alacaktı. 1983'ten evvel bu hakkın da verilmeyeceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Norveç uluslararası anlaşmalara imza atmış,insan haklarını tanıyan bir ülke. Fakat kendi ülkesinde yaşayan, kendi vatandaşlarıyla aynı sorumlulukları taşıyan bizlere, Norveçlilerie aynı haklara sahip olma hakkını vermiyor." 

Dernek yöneticileri, Türkiye yetkililerinden cevap beklediklerini fakat hiç bir cevap alamasalar da, kendi sorunlarının çözümü için birlik ve beraberlik içinde mücadeleye devam edeceklerini vurguluyorlar. 


Türbetepe'de önceki gün büyük bir patlama duyuldu ve aniden alevler yükseldi. Etrafa savrulan demir parçaları ve yanık cesetler birbirinden ayrılamavacak şe- 


m a 


kilde içiçe geçmişti, Etrafa yayılan yanık et kokusu ise dayanılamayacak durumdaydı. 


(Fotoğraflar: AYDINLIK) 


Sis, 39 kurban aldıktan 


sonra kalktı 


Uçak kazasında yaşamlarını yitirenlerin 


yakınları Samsun'dan olay yerine koşuyorlar. Parçalanmış da olsa, yanmıs da olsa sevdiklerini bulabilmek, onlara son görevlerini yapabilmek 


şimdi cabaları. 


Bir haftadır bütün ulaşımı etkileyen yoğun sis, 


NX 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ftadı i sonunda 36 yurttaşın hayatını aldı. Şimdi yetkililer, bilirkişi heyetleri, feci kazanın nedenlerini araştırıyorlar, incelemelerin sürdürüyorlar. THY ise üçüncü kazadan sonra nihayet F-28 uçaklarını seferden kaldırmaya karar verdi. 


© THY, kazadan sonra, elindeki 2 F-28 uçağını seferden kaldırdı 


HABER MERKEZİ 


$ AMSUN Ankara seferini yapan Trabzon yolcu uçağının Ankara yakınlarında Türbetepe'ye çarparak parçalanması sonucu 39 yurttaş hayatını kaybederken, Türk Hava Yolları, Trabzon uçağının da düşmesiyle elinde iki tane kalan F-28 tipi jet uçaklarını seferden kaldırıldı. Öte yandan, bir süredir bütün yaşamı etkileyen sis 39 kurban aldıktan sonra kalktı ve ulaşım normale döndü. 


Kaptan Pilot Sabri İnalli ve Özcan Atasoy yönetimindeki F-28 tipi Trabzon yolcu uçağı, önceki gün saat 14.17'de, 39 yolcusuyla Samsun'dan hareket etmiş ve Ankara'ya yaklaşıp inişe geçmeye hazırlandığı sırada, yoğun sis nedeniyle Çubuk civarındaki Türbetepe'ye çarparak parçalanmıştı. 
Kaza srasında uçakta bulunan 39 yolcudan 36'sı ile iki pilot ve bir hostes hayatını kaybetmişti. Feci kazadan kurtulan üç yolcu ile hostes Nilay Ercan'ın sağlık durumlarının ise iyiye «gittiği bildirildi. > 
F-28'LERDEN İKİSİ 
DE BİR SÜRE ÖNCE 

DÜŞMÜŞTÜ , 


1973 yılında Hollanda'dan satın alınan 65 
yolcu kapasiteli beş F-28 tipi yolcu uçağından ikisi de bir süre önce düşmüştü. 


F-28 tipi Van yolcu uçağı İzmir'in Cumaovası Havaalanından kalkarken düşmüş ve 64 yolcu ölmüştü, 

Yine F-28 tipi 
Bursa yolcu uçağı da Yeşilköy Havaalanına inerken Marmara Denizi- ne düşmüş ve uçakta bulunan bütün yolcular hayatını kaybetmişti. Trabzon yolcu uçağının da önceki gün düşmesi üzerine, THY'nin elinde kalan Samsun ve Sivas isimli 
F-28 tipi yolcu uçaklarını seferden kaldırdığı öğrenildi. 


BILIRKİŞİ DÜŞÜŞ 
NEDENİNİ İNCELİYOR 


Öte yandan, Trabzon uçağının düşüş nedeninin Ulaştırma Bakanlığı, 
Türk Hava Yolları ve 
Devlet Hava Meydanları yetkililerinden oluşan bir bilirkişi heyeti tarafından incelenmeye başlandığı bildirildi. 


Esenboğa (Havaalanı ve uçağın düştüğü Cücük köyü yakınlarında incelemelerini sürdüren bilirkişi heyetinin, Esenboğa'da uçak düşmeden telsizle yapılan son görüşmelerin kaydedildiği bantları incelediği, ayrıca olayın meydana geldiği sırada görevli olan kule ve öteki Esenboğa yetkililerinin iadele aldığı öğrenil- 

H 


DOĞU PERİNÇEK'İN 
MESAJI 


Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Genel Başkanı 
Doğu Perinçek, THY'ye bağlı Trabzon uçağının Ankara yakınlarında bir tepeye çarpmasıyla meydana gelen uçak kazasında yaşamlarını yitirenleri saygıyla anarak, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diledi. 


Her bir parçası ayrı bir yöne savrulan uçağın kanadı Türbetepe sırtlarında şimdi. Etraf sessiz. Yakınlarını arayan gözüyaşlı anaların, eşlerin hıçkırıkları duyuluyor zaman zaman. Muhabirimiz kazada ağabeyi ölen bir gencin bağırışlarını duyuyor, "Kemiklerini bulun bari, ne olur." 


25 Aralık 1979 
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Tüm-Person-Kon Genel Başkanı 


“Anarşi ve terör,bu yurdu parçalamayı amaçlıyor” dedi 


© Hiçerimez, Kamu görevlilerini kışkırtmalara 


karşı uyardı 


ANKARA (THA) 
.ISA 231 Tüm-Per- 
A son-Kon olan Tüm 
Kamu Personeli Haklarını Koruma Dernekleri Konfederasyonu Genel 
Başkanı Sakıp Hiçerimez, kamu görevlilerine yaptığı bir uyarıda, "Sınırlı ve yetersiz de olsa tadı damağımızdaki hak ve özgürlüklerin askıya “alınması veya tümden kaldırılması olasılığının varlığını unutmayınız?" 
dedi. 

Hiçerimez, son anarşik olaylar karşısında dün yaptığı uyarıda, kışkırtmalara kapılınmamasını isteyerek, her kargaşanın bir anarşi ve terör kıvılcımı olduğunu hatırlattı 


Hiçerimez özetle şunları söyledi: 

"Yerine göre sağ, yerine göre sol görünümünde- ki teröristler, çok kez sizlerin, çağdaş, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiye olan inanç ve bağlılığınızın bir gereği olan özlem ve istemlerinizi sömürerek, düşledikleri eylemleri sizlere yaptırma- ya çalışmaktadırlar. Olayları başlatanlar, ister sağcı, ister solcu, isterse yansız olsunlar, polislerin polisleri, öğrencilerin 

öğrencileri, öğretmenlerin öğretmenleri öldürmeleri, memurların bakanlıkları basmaları, devlet malını kırıp dökmeleri, memur kardesle- 


AP Uşak Teşkilatının 


dağıttığı bildiri tepkiyle 


karşılandı 


UŞAK(ÖZEL) 
AP Uşak İlçe Başkanı 
Nevzat Alpay'ın öldürülmesinden sonra 80 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanları AP Uşak Milletvekili Galip Çetin sorguya çekti. Çetin'in sorgulamalarda ne sıfatla bulunduğu merak konusu Oldu. Gözaltına alınanlardan bir kısmı serbest bırakıldı, sözkonusu olayla ilgili olarak halen kaç kişinin gözaltında bulunduğu bilinmiyor. 
Bu arada Eşme İlçe Başkanının öldürülmesi üzerine bir bildiri yayınlayan AP teşkilatının inti- 


kamcı tutumu Uşaklılar - birliği ve _ 


tarafından 


Gayrimenkulün 


Maliye 


izmir Defterdarlığı 
Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğünden 


Satılmasına karar verilen gayrımenkulün cinsi 


huzuru bozucu olarak nitelendirildi ve tepkiyle karşılandı. AP teşkilatının Nevzat Alpay'ın öldürülmesi üzerine yayınladıkları bildiride şu görüşler ileri sürülüyor: "Yurdumuzda Türk olan herşeye düşman clan vatan satıcısı Moskova ve Çin uşakları Stalin'in dölleri bunun hesabını çok yakında vereceklerdir. 
Bu cinayet ile hınçları daha bir kamçılanan 
Türk milliyetçileri sarsılmaz bir kale gibi birleşerek azıtan Moskof uşaklarına gereken cevabı verecektir. 


Açık Artırma ilanı 
T.C. 
Bakanlığı 


Dosya NO: GB-MD-2988 


rini dövmeleri, sövmeleri, yaralamaları başka nasıl tanımlanabilir? 
"Devletin somut görüntüsü ve yasal temsilcisi değerli memur kardeşlerim, ister sağ, ister 


sol, hangi siyasal düşün- 


ceyi pallaşırsanız, paylaşınız, asıl kökü dışarda bulunduğu artık kuşku götürmez olan anarşi ve tekörün, bu yurdu parçalamayı amaçladığını gözden uzak tutmayınız" 


DGBF Merkez 
Yürütme Kurulu üyesi ve Merkez 

DGB Başkanı 

Hakan Yavuz gözaltına alındı 


ANKARA(ÖZEL) 

Devrimci Gençlik 
Birlikleri Federasyonu Yürütme Kurulu üyesi ve Ankara 
DGB Başkanı Hakan 
Yavuz önceki gün gözaltına alındı. Yavuz'un, üzerinde 
Mem-Der bülteni bulunduğu gerekçesiy- 


le gözaltına alındığı öğrenildi. 


ODTÜ'ye giderken gözaltına alınan 
Hakan Yavuz'un üzerinde bulunan Mem- 
Der bülteninin yasal 

“olduğu Mem-Der yöneticileri tarafından belirtildi. 

Sözkonusu bülten geçtiğimiz perşembe günü DGBF, Mem- 
Der, Yurtsever Mimar-Mühendisler ile 
Töb-Deri * Yurtsever Öğretmen 'muhalefetinin birlikte düzenledikleri ve DİSK, 
Töb-Der, TMMOB, 
Tüm-Der ve Tös- 


Der'in birlikte yapacakları boykot eylemlerine karşı uyarı niteliği taşıyan basın toplantısının metnini içeriyordu. 


Demir ve çelik ürünlerini piyasada bulmak olanaksız hale geldi 


inşaat malzemesi fiyatları son Iki ayda yüzde 500 arttı 


© Tekel maddelerine yüzde 100”lük zamlar bekleniyor 


© 1980 yılı bütçe açığını 


karşılamak için bazı vergiler de artırılacak 


ANKARA (THA) 
ON iki ayda inşaat malzemelerindeki fiyat artışlarının yüzde 
500 oranını bulduğu, 
bütçe açıklarını karşılamak amacı ile de Tekel maddelerine yüzde 100” 
e yakın oranda zam yapılacağı bildirildi. 

İnşaat malzemeleri arasında bulunan musluk, banyo, mutfak malzemeleri, tuğla ve kiremit fivatlarının son iki 


ay içerisinde yüzde 500 
oranında arttığını belirten ilgililer, "2 bin liralık banyo musluğu şu an da piyasada 11-15 bin Ji ra arasında satılmakta dır. Bunların yanı sıra te mel maddeler arasında bulunan demir ve çe lik omamullerini piya sada bulmak olanaksız hale gelmiştir'' şeklinde konuştular. 

Öte yandan 1980 yılı bütçe açığını kapatmak 


Hacettepe Tıp Fakültesi DGB temsilci adayı Nuriye Ortaylı: “Huzur içinde sürekli eğitimin sağlanması 

için çalışacağım” 


GENÇLİK SERVİSİ 
Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde yatın yapılacak olan öğrenci temsilciliği o seçimleriyle ilgili olarak, Devrimci Gençlik Birliği üyesi temsilci adayı Nuriye Ortaylı ile görüştük. Ortaylı, Hacettepe (o Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan boykotlara dikkat çekerek okulda huzur içinde sürekli bir eğitimin sürdürülebilmesi için çalışacağını söyledi. 

DGB üyesi Ortaylı, düzenli bir eğitimin sağlanabilmesi için önerilerini öğrencilerin tartışmasına sundu. 

Nuriye Ortaylı, öğrencilerin önemli sorunlarını şöyle anlattı: 

"Okulumuzun en önemli talebi huzur içinde sürekli bir eğitimin sağlanmasıdır. Özellikle geçtiğimiz son ders yılında ve bu yılın da başından beri okulda kavga gürültü ve olur olmaz yapılan boykotların sonu gelmemektedir. 

"Okulda sürekli çatışma kışkırtan Halkın Kurtuluşu gibi gruplar, Devrimci Yol'u peşine takarak, öğrencileri baskı ve tehditle sindirmek, kışkırtmalara karşı çıkan 


DGB'lilere o saldırmaktadır. Onların da çok iyi gördüğü gibi okulda her arkadaş, sahip olduğu fikri ortaya koyar ve savunabilirse ve hiç kimse bir öğrenciyi kendisinden habersiz alınmış bir kararı uygulaması için zorlamazsa, bildirilerle ilan ettikleri, "'genel boykot", "barikat savaşları" ve "polisle çatışma'' amaçları suya düşer. Bir gün olsun kavganın olmadığı, huzur içinde 

girilip çıkılan derslere hasret kaldık. Düzenli ve sürekli bir eğitim istiyoruz. Bunu nasıl sağlayacağız? 

“Kanımca okulda huzur içinde eğitimi sağlamanın yolu ve kavgalarm panzehiri demokrasidir. 

“Birincisi, çoğunluğa rağmen yapılan işlerden vazgeçilmelidir. Öğrenciletin “çoğunluğunun onaylamadığı boykot, direniş vb. kararları geçersizdir. Öğrencilere rağmeni öğrenciler adına boykot yapılarak bir yarar sağlanmaz. 


"İkinci olarak her öğrenci fikirlerini açıklamakta ve yaymakta özgür olmalıdır." 


DUNDEN BUGUNE 
KUNTA KİNTELERİN 


Hacettepe Tıp Fakültesi öğrenci temsilci adayı Nuri- 


ye Ortaylı 


Hacettepe Tıp'ta öğrenci temsilciliği seçimleri yarın yapılacak 


ANKARA (ÖZEL) 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci „temsilciliği seçimleri yarm yapılıyor. 

Tüm fakülte için bir kişinin temsilci olacağı seçimlerde adayların yaygın propaganda yapması, okulun seçim yönetmeliğince engelleniyor. 

Hacettepe Tıp Fakültesinde 


ciliği seçimini 


öğrenci temsilgeçtiğimiz yıl Dev-Yol grubunun görüşünü benimse- 


yen aday 519 oyla kazanmıştı. Kurtuluş grubunun adayı 305 oy alırken, DGB'nin adayı 
264 oyla üçüncü sırada 
yer alıyordu. 

Bu yıl yapılacak seçimlerde İGD grubunun pek varlık gösteremeyeceği seçimlerin, Devrimgi Gençlik Birliği'nin görüşünü benimseyen adayla Dev-Yol'un görüşünü benimseyen aday arasında geçmesi bekleniyor. 


Muzaffer Tunçağ (5) 


kıymeti ve evsafı: 

Bornova İlçesi Çamdibi köyünün Fatih Caddesinden ve Barbaros Hayrettin Caddesi NO:5 Çamdibi adresindeki fabrika bitişiğinde ve Tapunun 1. pafta, 13685 parselinde kayıtlı olup 
2478 m2 genişliğinde arsadır. İki kat ve 6,50 
mette yükseklik kaydiyle mesken inşaatına elverişli taşınmazın tam hissesi bilirkişi marifetiyle takdir edilen 8.673.000. İri edi veağıYaf tfma suretiylesatılacaktır: Bornova 'Tapusunca verilen plan sureti dosyasındadır. 

Satış Şartları? 

1- Satış, 8.1.1980 Salı günü saat 14.00'den 14.30'a kadar Bornova Vergi Dairesi 2 numaralı odada açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 7675'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa, alacakları toplamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alicı çıkmazsa en çok ar. 
tıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 15.1. 
1980 Salı günü aynı yer ve saatte 2. artırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağının ve satış mastaflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. 

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin 57,50 nisbetinden teminat vermeleri lazımdır. Bu teminat para, Banka Teminat Mektupları, Hazine Tahvil ve Bonoları ile hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tah- 


ve teminatlar Dairemiz veznesine emaneten yatırılacak, buna ait emanet makbuzları ihale saatinden enaz 30 dakika öncesine kadar Satış Komisyonuna ibraz edilecektir. Satış peşin para iledir. Alızı isterse 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye Resmi, İhale Pulu, Tapu Harç ve Masrafları ile İlam giderleri müşteriye aittir. Gayrımenkulün ayınındân doğan vergiler varsa bunlar satış bedelinden ödenir. 

3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin bu gayrımenkul üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayandığı vergiler ile 15 gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde, hakları Tapu Sicilince sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 

4- Satış bedeli hemen veya verilen müddet içinde ödenmezse ihale 6183 sayılı Yasanın 57. 
maddesine istinaden feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve geçen günlerin %5 nisbetindeki faizden alıcı mesül tutulacak, hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerine tahsil edilecektir. 

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açık olup, istendiğinde alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak -edöhler, şartnameyi görnüs ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklori, başkaca bilgi almak isteyenlerin GB-MD/ 

988 sayılı dosya numâürası ile Dairemize başrmaları ilan olunur. 


l (Bash :İ-6526-25144 -1379) 


viller (%15 noksanı ile değerlendirilir.) olacak . 


MÜCADELESİ 


20. yüzyılda artık siyahlar sanayi işçisiydi 


m 


ÜNLÜ DEVRİMCİ 
- ZENCİ 
PAUL ROBESON 


AUL Robeson özgür doğdu. Babası 

kölelikten kaçmayı başarmış, ona ömürboyu özgürlüğün, mücadeleyle kazanılabileceğini öğretmişti. 


20. yüzyua girerken artık siyahlar beyazların hayatında her alanda eşitlik mücadelesi veriyordu. 


Robeson üniversitede başarılı bir sporcu oldu. Profesyonel futbolculuk yaparak hukuk derecesi aldı. Bu alanda siyaħların beyazların gerisinde olmadığını göstermişti. 

Daha sonra piyeslerde yer almaya başladı. Zencilere tiyatroda önemli rol verilmiyordu. Piyeslerde sadece ıslık çalıyordu. Ama ıslığı bile öylesine duyguluydu ki, piyesin konusu unutulsa bile o ıslık beyazların da ağzında sokaklarda dolaşıyordu. 


Başka bir piyeste ıslık çalmak yerine şarkı söyledi. Başarılı bulundu. Birçok müzikalde oynadı. Ottello'da New York sahnelerinin en uzun alkışını aldı. 

1940'larda Sovyetler Birliği'ne gitti. 
Çince, Rusça, Galce ve İspanyolcayı ana dili gibi konuşan Robeson dünyayı tanımak istiyordu. Dünya da onu tanıdı. 


1950'de Komünist Partisi üyesi olduğunu reddeden bir kağıt imzalamadığı için kendisine pasaport verilmedi. 8 yıl “sonra Yüksek Mahkeme, kararı bozdu. 
Robeson Londra'ya yerleşti. 1963'te yine ABD'ye geri döndü. 


1976'da hayata gözlerini yuman Paul Robegon, siyahların beyazlarla eşitlik mücadelesinde önemli bir yer aldı. 


10 PARMAĞINDA 10 MARİFET: Bütün 
hayatı boyunca beyaz tenli insanların siyah tenlilerden daha üstün olmadığını ispatlama mücadelesi veren Robeson, gerçekten bunu başarmış ve 10 parmağın- da 10 marifetle diğer zencilerin de yolunu açmıştı. Profesyonel futbolcu, ünlü oyuncu, İngilizceden başka 4 dili daha ana dili gibi konuşan Robeson, şarkıcı olmadan önce büyük başarı kazandığı “İmparator Jones" rolündeki giysisiyle görülüyor. 


2 yüzyılın ilk 20 yılı, siyahlar i- 
*çin çok zor yıllar oldu. Linç olayları arttı. Toprak sahibi olan bazı zenciler bu bir avuç toprağı da yitirdiler, Kuzeye göç hızlandı. 
Ama orada da zenci düşmanlığıyla karşılaştılar. 


Bu arada Birinci Dünya Savaşı zenci düşmanlığının biraz yumuşamasını sağladıysa da, ayırımcılık varlığını sürdürdü. "Zencilerin Ekonomik Durumu" adlı eserinde C. 
Johnson, büyük ekonomik buhra- nın olduğu 1929 yılında işsizliğin beyazlarda yüzde 9 iken zenciler- de yüzde 16 olduğunu, bu oranlarn 1932'de beyazlar için yüzde 40'a, zenciler, için ise yüzde 56'ya çıktığını yazıyor. 


KOMÜNİST PARTİSİNİN 
SAFLARI BÜYÜYOR 


Bu buhran yıllarında, ABD Komünist Partisi zenci haklarının savunuculuğunda en ön saflarda yer alarak zenciler arasındaki örgütlenmesini genişletti. Zenci üyelerinin sayısı hızla arttı. Komünist Partisinin zenci haklan için Güneyde yürüttüğü mücadeleler meden: hakların kazanılmasına katkıda bulundu. 


Öte yandan, yine bu yıllarda zenciler sendikal harekette de önemli bir rol oynadılar. Bu yıllar, işçilerin sarı Amerikan İş Federasyonundan (AFL) hızla istifa ederek, Sanayi Örgütleri Kongresi- ne (CIO) geçtikleri yıllardı. Herbert Hill, Amerikan işçi tarihinde zencilerin ilk kez onbinler halinde CIO'ya bağlı sendikalara katıldığını yazıyor. 


YARIN: 
“Ayırımcılığa karşı 


amacı ile hükümetin bir dizi önlemler alacağı öğrenildi. Bir kısım vergilerin; artırılmasının yanı sira, vergi kaçakçılığını önleyici önlemlerin de alınacağını belirten yetkililer, kamu, kuruluşlarinm ürettikleri mamullerin bir kısmına da zam yâpılacağını ifade ettiler.« 

Alınan bilgilere göre, 


ilk elde Tekel maddelerine o önemli miktarda zam yapılacak. Gerçek- 


leşlikilecek zam miktarının bazı çeşitlerde yüzde 100'e ulaşacağı, bu arada filtreli sigaraların 25-30 liradan satılacağı, filtresiz sigara fiyatların- da ise yüzde 30 ile yüzde 80 arasında bir artış olacağı ifade edildi. Bü- 


yük şişe rakı fiyatının 
250 lira olmasının beklendiğini belirten aynı 


kaynaklar, diğer içki fiyatlarındaki artış oranının ise yüzde 40 ile yüzde! 100 arasında değişeceğini söylediler. 


Gaziantep” in 58. 
kurtuluş yılı 
TİKP lokalinde 
` kutlandı 


GAZIAN EP (ÖZEL) Gaziantep'in 58. kurtuluş! yıldönümü Türkiye İşçi Köylü Partisi Lokalinde düzenlenen bir gece ile kutlandı. Gecenin 


' açış konuşmasını yapan 


TİKP Gaziantep İl Yöneticisi Menderes Mutluay, Gaziantep'in Oo emperyalist- düşman işgaline karşı verdiği savaşı anlattı. 
Mutluay konuşmasının sonunda, "Bugün yurdumuza göz diken Rus Yeni Çarları, ülkemize karşı herhangi bir saldırıya gi- 
“rişmeye kalkışırlarsa, Antep halkı binlerce Karayılan ve Şahin Bey yaratacaktır'' dedi. 


TABLOYU 
PAZARCIKLI BİR 
KÖYLÜ ALDI 


Bağımsızlık türküleri ve şiirlerle siren kutlama toplantısında, Ressam 
Mehmet Dağlı'nın "'Kurtuluş .Savaşı"' tablosu "Daha Güçlü Aydınlık' kampanyası için açık artırma ile satışa çıkarıldı. Tâbloyu Pazarcıklı bir köylü 2 bin 436 liraya aldı. 


Tümad -Der 


yöneticileri serbest 
.bırakıldı 


ANKARA(ÖZEL) 


İki aya yakın süredir tutuklu bulunan Tümad- 
Der Ankara Şubesi ve 
Mem-Der Merkez Yürütme Kurulu üyesi Abdurrahman Güzelgün, Tümad- 
Der Genel Merkez yöneticilerinden Kemal Çetin ile dött memur serbest bırakıldı 

lümad-Der yöneticileri ve memurlar kasım ayı başında Ankara Adliyesinde kaloriferlerin yanmamasi- nedeniyle direnişe geçtikleri iddiasıyla tutuklanmıslardı. 

Yöneticiler ve memurlar böyle bir direnişin ofmadığını, yalnızca işyerinde kaloriferlerin yakılmasını talep ettiklerini belirtmişler, işyerinde birçok hakim de bunu doğrular tarzda başvuru- da bulunmustur 

Ankara ( Sıkıyönetim Mahkemesinde yapılan duruşmada Avuxat Hüseyin Gökçearslan, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, bırakılmalarını istedi. Mahkeme bu isteği yerinde bularak tutuklu bulunan yönetici ve memurları serbest bıraktı. 


———— m 


KAYIP— Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim, Hükümsüzdür. 

Ahmet KORAY 


KAYIP— İETT kartımı ve şebekemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Ali GÜL 


Hazreti İbrahim'in 
Balıkları 


Maraş katliamının yıldönümünde, Maraş davası ne durumda? 3 

Sanırız okuyucular, ilk duruşmaları izlemiş ve zaman zaman mahkemeden haberler 

yazmış bir yazar olarak bizden bu konuda bilgi vermemizi bekliyor. R 

Duruşmalar şu anda 4 Ocağa kadar tatil edilmiş bulunuyor. 

14 Aralığa kadar yapılan duruşmalarda, sanıkların sorguları tamamlandı. Kamu tanıkları dinlendi, yazılı deliller okundu. Son olarak da taraflar ve Askeri Savcılık soruşturmanın genişletilmesi (tevsi-i tahkikat) taleplerinde bulundular. 

Davanın bundan sonraki aşamalarında, keşif yapılacak, savunma tanıkları dinlenecek, sanıklar savunmalarını yapacak, savcı esas hakkında mütalaasını okuyacak. Bundan sonra da karar verilecek. we A 

Sorgular sırasında sanıklar ağız birliği etmişçesine "'Duymadım, görmedim, bilmiyorum” dediler, günlerce süren katliam sırasında bu duruşmanın 821 sanığından hiç biri sokağa çıkmamıştı! Ancak sık sık çelişkilere düşen ve yalan olduğu açıkça sırıtan bu ifadeler ne mahkeme, ne de kamuoyu üzerinde inandırıcı bir etki yapamadı. 821 sanıktan halen 504'ünün tutukluluk durumu devam ediyor. 

Daha sonraki aşamada tam 1028 kamu tanığı dinlendi. Yakınları katledilen, evleri barkları yakılıp, yıkılan bu vatandaşların hemen hepsi katliam sanıklarını tek tek teşhis ettiler. 
Katliamın MHP tarafından tertiplendiğini anlattılar. 

Yazılı delillerin okunması da bittikten sonra, savcılık ve taraflar soruşturmanın genişletilmesi taleplerinde bulundular. 14 Aralık tarihindeki duruşmada mahkeme bu talepleri karara bağlamak için toplanmıştı. Ancak bu duruşmada MHP'li avukatlar bir Anayasaya aykırılık itirazı yapınca, gerek soruşturmanın genişletilmesi talepleri, gerekse bu itiraz hakkında karar verilmek üzere mahkeme 4 Ocak tarihine ertelendi. 

MHP'li avukatların Anayasaya aykırılık iddiaları, Usül Kanununun mahkemeyi reddetme sebepleriyle ilgili maddesi hakkındaydı. Ancak MHP'lilerin asıl amacı Anayasaya aykırılık iddiasında bulunmak değildi. “Usül Kanununun bu hükmünün Anayasanın hangi maddesine aykırı olduğunu bile belirtmediler ve tamamen mahkemeye hücum eden bir dilekçe okudular. Asıl amaçları mahkeme heyetini yıpratmak, yıldırmak ve istifaya zorlamak, daha sonra da kendi istedikleri hakimlerin seçilebilmesini sağlamaktı. 

Duruşmaların başlangıcında MHP'li avukatlar sözlerine hep "Çok sayın yüce mahkeme heyeti..." diye başlıyorlardı. Şimdi ise, "Sizler taraflısınız. Uğur Alacakaptan'ın tayin ettiği hakimlersiniz"” diye başlıyorlar. 

##* 


Son zamanlarda MHP tarafından Maraş halkına ve özellikle Sünni vatandaşlara fısıltı halinde anlatılan bir masal var: 

Maraş katliamını Hazreti İbrahim'in balıkları yapmış! 

Urfa'da bir göl vardır. Bu gölün balıkları zehirli olduğu için avlanıp yenmez. Ancak halk arasında çok Yaygın olan bir inanca göre, bu balıklar Hazreti İbrahim'in balıklarıdır. Kutsal oldukları için de yemeye kalkışanı çarparlar. 

İşte MHP'liler Maraş halkına geçen yılki katliamı bu balıkların yaptığını anlatıyorlar. 

O günlerde Urfa'daki göllerinden çıkıp gelen Hazreti İbrahim'in balıkları, Maraş'taki bütün komünistleri ve Alevileri tek tek öldürüp, tekrar göllerine dönmüşler. Böylece halkı geçen yılki katliamı Allahın da tasvip ettiğine, Allahm emriyle Alevi komünistlerin öldürüldüğüne inandırmaya çalışıyorlar. 

İnanmak istemeyenlere de şöyle diyorlar: “İnanmayan gitsin Urfa'daki göle baksın. Hazreti İbrahim'in balıklarının çoğu yara bere ve kan içinde. Çünkü geçen yılki cihad sırasında yaralandılar!" 

MHP'liler Maraş halkına bu masalı anlatıyorlar. Ama nedense mahkemedeki MHP'li avukatlar soruşturmanın bu yönde genişletilmesi hakkında bir talepte bulunmuyorlar. 

Bakarsınız o da olur. Duruşmaların daha ileri bir safhasında iyice sıkıştıkları zaman, mahkemeden Hazreti İbrahim'in balıklarının tanık olarak dinlenmesini veya sanık olarak yargılanmasını isteyebilirler. 


BAŞSAĞLIĞI 


Türk Hava Yollarına bağlı Trabzon uçağının Ankara yakınlarında bir tepeye çarpmasıyla meydana gelen feci kazada yaşamını yitiren yurttaşlarımızı saygıyla anar, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı dileriz.. 


TÜRKİYE iŞÇi KÖYLÜ PARTİSİ TİKP GENEL MERKEZİ 


TEKEL İSTANBUL BİRA FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

1) Fabrikamızda mevcut amonyak kompresörleri için kompresör kablosu Döner Sermaye Yönetmeliğimiz hükümlerine göre satın alınacaktır. 

2) Satın alınacak kompresör kablosunun tahmini bedeli 300.000.- Lira olup geçici teminatı 3.000. - liradır. 

3) Pazarlık 11.1.1980 tarihinde Fabrikamız Satın Alma Komisyonunda saat 14.30'da yapılacaktır. 

4) Daha fazla bilgi için mesai saatleri içinde her gün Muhasebe Servisimizden bilgi alınabi- 

„ilir. (Basın: 26120-1380) 


25 Aralık 1979 


YARATICILIK 
ÜZERİNE 


Yavuz Çekirge 


Yaratıcılık sözcük anlamı olarak hep tanrısal bir şeyler söyler gibidir. Yaratıcılık tanrılarla öz deşleştirilmiştir çünkü. Eski Yunan mitolojisinde bunun en belirgin örneklerini izlemek mümkündür, Sanatçılar yarı-tanrı varlıklar olarak çıkarlar hep karşımıza. Olağanüstü işler yaparlar; yetenekleri tanrı vergisi ya da tanrıcadır. Şaman geleneğinde de tanrılarla ilişki kuranlar hep sanatçılar olarak bilinmişlerdir. Güzel sesli imamların ilahi bir sesle mevlut okuduğu söylenir. Tanrı vergisi bir yetenekle Alevi dedeleri sazlarını çalarlar. Halk böyle bilir sanatçıları. 


YARITANRILAR 


Halk masalları, tanrısal özelliklerin verildiği sanatçılarla doludur. Halk ozanlarına olağanüstü kişiler olarak bakılır. Halk müziği iki ayrı sanatçı tipiyle süregelmiştir. Saz ozanları, Tanrı sevgisini ve tanrısal olan ilişkileri çalıp söyledikleri kadar, direniş türküleri de söylemişlerdir. Direniş türküleri söyleyen ozonlara aşık denmemesi, üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Pir Sultan Abdai, Yunus Emre, Köroğlu vb. gibi halk ozanlarının ağlarının başına nedense getirilmez aşık sözcüğü. Sanatçılar, olanaksız aşklara düşmüş diyar diyar gezen kişilerdir de, Hakim sınıfların baskıları, direniş türkülerinin yaratıcılarının ömürlerini kısaltmış, olanaksız aşklardan söz eden halk ozanlarını diyar diyar gezdirmiştir. Yaratıcılık eyleminin eni boyu ölçülememiştir bir türlü. 


ILHAM PERİLERİ 


İçinde yaşadığımız çağda, ilham perilerinin oklarıyla kendilerinden geçerek şiir yazan şairlerin, resim yapan ressamların, saz çalan müzisyenlerin, kitap yazan yazarların varlığından söz edenlerin sayısı az değildir. Sanatçılara emeklerinin var olmadığı kabul ettirilmek istenmiştir yüzyıllar boyunca. Bir sanat yapıtının ardında yatan emek görmezden gelinmek istenmiştir, istenmektedir. 
Yaratıcılık eylemiyle bilincin ilişkisi gizlenmiş, tanrısal bir sır gibi saklanmak istenmiştir. Sanat yapıtlarının çoğunun sahte bir bilinçle bütünlüğü yansıtmamasının nedeni de hakim sınıfların baskısıyla açıklanabilir. Yaratıcılık eylemi bilincin damıtılmasıdır bir yerde. Yaratıcılık eyleminin ardında yatan emektir. Bir saz ozanının çalgısını icra etmesi onun uzun yıllarını almıştır. Bir saz ozanının tanrısallığı onun emeğinden kaynaklanmaktadır. Bir piyano virtüözü, uzun yıllarını gün- de en az üç-dört saatini piyanonun başında geçirmeden nasıl beste yapabilir? Bir besteci, uzun yillar boyunca biriktirdiği, çözüm!ediği, müziğin diliyle söylemeğe çalıştığı yaşam deneylerini kim bilir kaç uykusuz geceden, sıkıntıdan, azap veren yinelemelerden sonra notalara dökmüştür? Yaratıcılık eyleminin faturası oldukça kabarıktır. 


HANGİ BİLİNÇ? 


Yaratıcılığın bilinçle olan ilintisini inceledigimizde ilginç sonuçlara varabiliriz. Yaratıcılık kazayla ortaya çıkmaz dersek, bilincin yaratıcılıktaki önemini anlatmak için sağlam bir adım atmış sayabiliriz kendimizi. Bir sanat yapıtını, örneğin bir romanı ele aldığımızda, romanın yazılış süreci, yaratıcılığın boyutları konusundaki sorularımızı yanıtlamaya yeterli olacaktır. Romanın bildirisi, bilinçle yaratıcılık eyleminin verdiği mücadele sonucu karşımıza çıkacaktır. Okuyucu olarak romanı okurken, kendi bilincimizle, sanatçının bildirisi ya çelişkiye düşecek ya da çakışacaktır. Yaratı, yani roman, bir bütünlük içerisindeki eylemleri ve bu eylemlerin başlangıç ve sonuç noktalarını içerecektir. 


SINIFSAL KARAKTER 


Yaratıcılık eylemi konusunda bunları söyledikten sonra bir iki önemli noktaya değinmekte yarar var: Yaratının sınıfsal karakteri ve tanrısal yakıştırmaların nedeni, saatlerce, günlerce tartışılacak konular gerçekte. Burada yalnızca birçok kişi tarafından düşülen bir hata üzerinde duracağım. Sanat yapıtlarının küçümsenmesi ya da yüceltilmesi; giderek sanat yapıtlarına bakış açısının ölçüleri üzerinde ortaklaşa görüşlere varılmasını gerektirmektedir. Sanat yapıtlarına değer biçerken, yaratıcılık eyleminin en azından emek değeri- nin verilmesi, ana noktadır. Bu noktada anlaşılabilinmeli ve daha gerilere gidilmemeli. İkinci değer ölçüsü, yapıtın sınıfsal karakteri olacaktır. 
Kıyametin koptuğu, kimileyin de yorganın yakılıp, kavganın bitirildiği yer işte burasıdır. Kimisi, eğer sözkonusu bir romansa, "Bu bir burjuva romanı", kimisi de "Bu bir slogancı roman" ayırımlarına girmektedir. Sınıf yapısına göre taraflar yapıtı ya yerlere çalmakta ya da göklere çıkarmaktadır. Bu taraftarlara göre ya bütün burjuva romanlarının kökü kazınmalı ya da bütün slogancı romanların çöp tenekelerine atılması gerçekleştirilmeli» dir. Bu iki aşırı noktayı ele almanın nedeni, yaşadığımız çağdaki sanat görüşünün siyasi alanda yaratıcıları aleyhine uygulandığı ülkelerin bulunmasıdır. Evet, yasaklanan kitaplardan söz edivarum. Bildirisinin ülkenin hakim sınıflarının çıkarlarıyla çeliştiği kitapların, mahkemelerde yargılanması ve yazarların türlü ağırlıktaki cezalar altına alındığı çağda yaşıyoruz. 


TÜRKİYE VE DOĞU AVRUPA 


Türkiye'de 141 ve 142. Maddelere dayandırılarak kimlerin başına ne çoraplar örülmemiştir. 
Yıllardır 141 ve 142 uygulamalarının "siyasi roman", “komünist propagandası" yaftalarının ardında hangi çevrelerin çıkarlarının yattığı artık halkın gözünden kaçmamaktadır. Öte yandan her şeyin kendi karşıtını doğurduğu gibi "sol" çevrelerde de "burjuva umacısı" hayırlamaları kol gezmektedir. Özellikle sahte solcular, kendi dar düşüncelerine uymayan her şeyi lanetlemekte mahkum etmekte; yakmaktadırlar. Sahte solcuların örnek aldıkları bu tavırlar, Doğu Avruva ülkelerindeki hakim sınıfların tavırlarıdır. "Ülkenin çıkarlarına aykırı", “karşı-devrimci" yaftalarıyla Doğu Almanya'da, Sovyetler Birliği'nde, Çekoslovakya" da yazarlar, sanatçılar demir pençe altında tutulmaktadırlar. Bu faşist uygulamalar, ne donuna girerlerse girsinler aynı mantıktan kaynaklanmaktadır. Sanatçının emeğinin aşağılanması ilk çağlardan bu yana hep aynı amaca hizmet etmiştir. 
İnsan düşüncesinin motoru olan yaratıcılığı hiç bir faşist uygulama durduramayacaktır. 


sanat edebiyat 


Octavio Paz ve 


yüzyıllık 
Gülseli nal 


Ozanca bir dil, filozofça bir yaklaşım ve Meksika ulusunun yeniden irdelenmesi. Meksika ulusu yüzyıllık suskunluğu, toplum yapısı, devrimleri, reformları, tarih sahnesindeki yeri ile yazar Octavio Paz'ın elinde varlık kazanıyor. 

Altmışbeş yaşlarında Meksikalı bir ozan, denemeci ve düşünür olan Paz'la ilk kez karşılaşıyor Türk okuyucusu. İspanyol dilinin ustalarından sayılıyor ülkesinde ve batıda. "Yalnızlık Dolambacı" adıyla dilimize çevrilen kitabında dokuz ayri deneme yer alıyor. 
Paz, kitabında kendi insanının ruhunu, geleneklerini, oru saran yalnızlık duvarını hemer: ner denemesinde irdeliyor, deşiyor, yeniden diriltiyor. Bir Meksika sesine benziyor kitap. Şiirsel bir dil, coşku dolu deyişler, destansı anlatim. 

Kitabınbirinci bölümünde Meksika'da yaşayan bir etnik grup olan Pacukoların Kuzey Amerika'daki durumu ve Kuzey Amerika insanı ile karşılaştırılması yapılır. Paz'a göre Pacukolar aldırmazlığın, gösterişin,  gelisigügelliğin tutku ve çekingenliğin, huzursuzluğun simgesic irler. 

Pacukolar, içinde yaşadığı top luma karşı heri aldırmuzlık, hem de aşağılayıcı bir tutum içindedirler. Açılıp dökülme fırsatı bekleyen sır bekçilerine benzerler. 
Onlar kendilerini yaşam güçlerine bağlayan büyülü sözcüğü de unutmuş gibidirler, Pacuko, bağırır, çağırır, sonra susar, bıçağını çeker, tanrıya yalvarır ve yüzyıllık uykuya dalar. 

Paz'n göre yine insan doğar doğmaz yalrızlığı ile karşı karşıya gelir. Rir bakıma Paz,burada Kant' ın idealist felsefe görüşlerine yaklaşmaktadır. Kant'a göre insan akıl ve duygu varlığından ibarettir. Evrene bırakılmış yalnız bir yaratık olarak bir tek dayanağı vardır, o da aklıdır. Paz'daki yalnizlık kavramı da öz olarak Kantçı bir yaklaşım tasıyor. Kitapta bu yalnızlık duygusu vurgulanır durur. Ama Paz, karamsar yıkıntılara götüren bir bakış açışı taşımaz. 
Kitupta umutlu, ileriye dönük bir yön kendini açıkça duyurur, Paz, yalnızlık dolambacının çıkış kapısında tüm dünya ile birlikte mutluluğa ulaşılacağına inanır 

Batılı toplumbilimcilere göre aşırılık ve sayurganlık olan geleneksel şölen fiesta ise başka anlamlar taşımaktadır yazara göre. 
Paz'a göre fiesta, düzen kavramını ortadan kaldıran, kargaşanın geri geldiği ve her şeyin ters döndüğü toplumsal bir: olaydır, başkaldırmadır. Geleneksel katmanlar yıkılır, efendiler köle, köleler efen- 


yalnızlık 


diler gibi giyinir. Askerler, rahipler ve yasalarla alay edilir. Kurallar, alışkanlıklar, gelenek yerle bir edilir, cinsel tabular yıkılır. İşte bu nedenle fiesta aynı zamanda bir ayaklanma, karşı koyma, direnme, biçimden yoksun olan arı bir yasama dalıştır diyor. Meksikalı ozan. Latin Amerika ülkelerinde gelenekleşmiş bu tür şölenler Batılı ve Doğulu düşünürlerin elinde şimdiye dek başka anlamlarda yorumlandı. İlk kez toplumunu çok iyi bilen Meksikalı bir ozanın ağzından fiestayı böylesine dinlemek değişik açılımlara götürüyor bizi. Suskun Meksikalının fiestâda kendi kendisiyle buluşması, kuralları yıkması, başka toplumsal katmanlaşmalara gitmesi, fiesta sona erince de eski yaşamına dönmesi. Belki de belli bir dünya yorumu, içtekilerin dışa vurulması, toplumun şuuraltında yatan karışık duyguların biçin alması, hareketlenmesi demek'ir fiesta, 

Meksika'nın İspanyollarea fethini, sömürge ve dewim döne'n lerini Paz bir tarihçi gibi incelemekte ve yorumlamaktacır. 'iarih le şiirin, yorum ile ineslemenin bileşimi, karışımımir o “Yalnızlık Dolamhacı", Paz, toplumuna tw rihçi gibi yaklaşır, sosyalor gibi inceler bir tür sosyal psikoloji vapar. Meksika toplumunun şirıdi- ye dek bizlere yansımasını siler ata” yazar bu kitapta. Onu caurlandırır, yüreğine basar, toplumu na yeni bir bakış açısı getirir 

Octavio Paz'ın "Yalnızlıl Dolambacı" adeta bir belg» niteliği de taşır. Çünkü Meksika'yl. ilgili ne varsa değinmeden ederiez kitabında. Aztekler, yer tanrıları, Meksika'nın İspanyol së mürüsü altına girişi ve devrim ruhu. İs panyol ruhunun Meksika'ya yerleşmesini ise ozan, bilgelikle inceler. Yazar, İspanyolların işgali ile Aztek uygarlığının son bu masını, halkın taptığı Aztek tanrıları yerine katolikliğin yayılmasını hep bir birlik kurma çabası olarak yorumlar. “Eğer Meksika, 16. yüzyılda doğduysa, Azteklerle İspan yolların sömürgeleştirici ve bi leş tirici güçleri arasındaki şiddetli çatışmaların çocuğu olarak dünyaya gelmişti" der Paz. Daha sonra gelişecek olan bağımsızlık bareketleri ve devrimin iki ayı önəmi vardır ona göre. Ölen söiürgeciliğin artıkları ayıklanarak g imülmüş ve Meksika yeniden doğan uluslar kuşağına katılmıştır 

Başka bir deyimle, yasar * 'ışılmamış bir Meksika serer gozler önüne.Sağlıklı bir yorum ve kendi toplumunu değerlendirmedir bu. 
Ayrıca daha önce Meksika üzerine yazılmış denemelerin de bir birləşmesidir 


Paris'te ömer Lütfü Barkan'a saygı toplantısı yapıldı 


PARİS (ÖZEL) 


Paris'teki Unesco merkezin- de, 13 Aralık perşembe günü, Osmarlı tarihi üzerine zengin araştırmaları ile tanınan tarihçimiz Ömer Lütfi Barkan üzerine bir toplantı düzenlendi. 

50 kadar Fransız ve yabancı tarihçinin katılmasıyla düzenlenen toplantıda tanınmış folklorcu ve araştırmacımız 


1"'Tahtacı Fatma" filminden bir görüntü 


6. Nazilli Geleneksel 
Sanat Yarışmaları 
15 dalda yapılacak 


Genç Sanatçıları teşvik amacı ile Nazilli gazetesi tarafından geleneksel Olarak Yapılmakta olan sanat yarışmalarının altıncısı başladı. 

Jürisi gazetenin oluşan yarışmalar 
Yapılıyor. Bu dallar şunlar: Mahalli Öyküler Yarışması, Mahalli Çocuk Oyunlarını Tarif Yarışması, Mahalli Biyografiler Yarışması, Mahalli Sanat Tarihi Araştırmaları Yarışması, Mahalli Folklor Oyunlarını Tarif Yarışması, Mahalli: Sözcük ve Deyimler Yə. 
rışması, Mahalli Türkü ve Şarkı Sözleri Yarışması, Fotoğraf Yarışması, Mahalli Yemekler ve Tatlılar Tarifi Yarışması, Mahalli Antik Kentleri Tanıtma Yarışması, Mahalli Doğal Kaynakları Tanıtma Yarışması, Yaşadığınız Kenti Kısa Olarak Tanitma Yarışması, Mahalli Basın Tarihini Araştırma Yarışması, Mahalli Harita ve Plan Çizme Yarışması, Mahalli Yatırımlar Tarihi Araştırması Yarışması. 


okuyucularından bu yıl 15 dalda 


Yarışmalara katılacak eser sahiplerinden ilk üç dereceleri alanlara ödül olarak kitap verileceği, eserlerin en geç 
30 Aralık tarihine kadar "6. Geleneksel 
Sanat Yarışmaları" P.K.42 Nazilli" adresine gönderilmesi gerektiği bildiriliyor. 


Pertev Naili Boratav, Paris Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yıldız Sertel, Strasbourg Üniversitesi Türloloğu Melikov da hazır bulundular. 

Toplantıda Aix-fin-Provence Üniversitesinden Prof, Mantrand'ın başında bulunduğu bir komisyonun Ömer Lütfi Barkan'ın çalışmaları üzerine bir kitap hazırlamakta olduğu da duyuruldu. 


“Tahtacı 
Fatma” 
filmi tartışıldı 


Kültür Bakanlığının açtığı Ulusal Yarışmada birincilik kazanan ve 14-21 Nisan 1979 tarihleri arasında İstanbul" da yapılan IIl. Uluslararası Balkan Film Şenliği Kısa Film Yarışmasında birinciliği paylaşan "Tahtacı Fatma" adlı belgesel Ankara Sanat Sevenler Derneğin- de tartışıldı. 

Nevzat Şenol'un yönettiği tartışmaya Yönetmen Süha Arın, görüntü yönetmeni Hasan Özgen, TV Yapım- 
<ısı Erol Mutlu ve Mahmut Tali Öngören katıldı. 

Göçebe orman emekçilerinin yaşamlarından görüntüler içeren ve sosyal güvensizlik sorunlarının altını çizen filmin yönetmeni Süha Arın, yurdumuzdaki yaygın çocuk sömürüsünün çok az bilinen bir kesitini tacı Fatma" ile sergilemeyi amaçladıklarını belirtti, 

"Sosyal güvenceden yoksun, sık sık iş kazalarına uğrayıp yaralanan, ölen "unutulmuş" bir emekçi grubunun sorunlarını irdelemeye çalışırken Uluslararası Çocuk Yılı nedeniyle 12 yaşında bir kız çocuğunu yapıtta öne çıkardık" dedi. 

Mahmut Tali Öngören, Türkiye'de ız sayıda nitelikli sinema yapıtı gerçekleştirildiğini belirtlikte ı sonra" ancak bu filmlerin  eleştirilm:mesi biçimindeki iyi niyetli suskunluktan artık vazgeçilmelidir" dedi. 

Erol Mutlu'da konuşmasında fil min sinema tekniği açısından başarılı görülmekle birlikte işlediği olayda, üretim ilişkilerini net olarak ortaya koymadığını öne sürdü. 

Filmin görüntü yönetmeni Hasan Özgen, çekim çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlükleri anlattıktan sonra, kısa metrajlı film yapımcılarının önündeki en büyük engelin finansman olanaklarının kısıtlılığı olduğunu söyledi. 


ni açık bir şekilde kanıt- 


hakkındaki görüşleri şöyle: 


lerek 15", 


Batı Almanya'nın Avrupa Uluslar Kupasında final grubuna katılma hakkını elde etmesi, Alman basının kendi takımlarını sert bir şekilde eleştirmesine engel olmadı ve gazeteler maç hak- 


kındaki görüşlerini belirtirken "başarısız zafer" başlığını kullandılar 

Maçı izlemeye gelen 


Alman seyirciler de aynı tepkiyi gösterdiler ve maçın sonuna doğru seyircilerin "Yeter artık, hadi | gidip uyuyun" diye bagırdığı duyuldu. Bu sözler maçın tam bir futbol festivali olacağını düşünerek stada gelen Alman seyircilerin ne kadar yanılgıya düştükleri- 


lyor 


Basının Türk takımı 


"Türkler karşılarındaki rakibin Dünya Şampi yonu olduğuna aldırmadan şanslarını denediler 
Çok kuvvetli değillerdi. 
Fakat çıkardıkıarı oyun- ! 
dan gurur duyabilirler" 


Vefalılar: 


“Yenildik ama iddialıyız” 


İSTANBUL 
Kocaelispor'a son dakika golü ile yenier bin liralık primden olan Vefa 


hlar, “Kocaelispor mağlubiyetine rağmen iddialıyız" dediler. Genel Kaptan Altan Birol da maça iyi başladıkları halde ikinci yarıda yorulduklarını belirterek, "Eksiklerimizi en kısa zamanda bitirip ilk yarıyı 
17 veya 18 puanla kapatmak amacındayiz" şeklinde konuştu. 


“SEDAT ÜRETEN 


Niçin seyircisiz? 


Spor anlayışına ters düşen bir uygulamayla daha karşılaşıyoruz. 
Bazı kişiler spor müsabakalarını seyircisiz oynatma eğilimlerini sürdürüyorlar, hatta uyguluyorlar bile. 

Bölge Müdürlüğündeki bilumum işlere el koymakla tanınmış olan Basketbol Ajanı Muzaffer Tunçalp bu kez de okul spor yurtları müsabâkalarını seyircisiz oynatılması yolunda diretiyor. 

Bir öğrenci düşünün. Okulunun maçı yar, gidip seyredecek ama salona geldiğinde bir de bakıyor ki salona kimseyi almıyorlar. "Neden" diye: soracak oluyor, ellerinin tersi ile itiyorlar, "Hadi be sende. Sana hesap mı vereceğiz" diyorlar. 
Akıl erdiremiyor bu duruma ve gelip nedenini bize soruyor, Ne diyeceğimizi şaşırıyoruz tabi. Anlam veremiyor çocuk. 

Büyükleri hem onların spor yapmasını, sporla ilgilenmesini istiyorlar, hem de spor yapacak tesis vermedikleri gibi okul takımının maçını izlemek için geldiğinde salonun kapısından içeri bile sokmuyorlar. 

Hadi, müsabakaların yapılacağı salonlarda tribün olmasa neyse, O zaman Sayın Tunçalp'in kararına katılacağız. Ama salonlardaki tribünlere ne demeli, Onlar süs için mi yapıldı? "Adet yerini bulsun" veya "Bir an önce başlasın, bitsin" düşüncesi ile büsabaka düzenlenincesişte böyle oluyor. "Ateş" namı ile tanınan Muzaffer Tunçalp" i İstanbul Böigesinde tanımayan var mıdır bilmiyoruz ama tanımayanlara o kendini gayet iyi (!) tanıtmasını biliyor. 

"Sayın Ajan, "Salona seyirci alınmayacak" dedi mi, alınmıyor. 
Hatta müsabaka fikstürlerinin altına bi; ue özel not düşülüp, salona kati sii. *bte seyirci alınmayacağı belirtiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Talat Asal'ın İstanbul'da yaptığı incelemeler sırasında Bağlarbaşı Spor Salonundaki okul müsabakalarının şeyircisi bile Bakan gelmeden önce 'dışarı çıkarıldı, Hangi düşünce ile böyle hareket ettiler bilmiyoruz ama, eğer Bakan salonda seyirci gördüğü zaman kızacaksa, kendisine bir başka bakanlık koltuğu arasa 

“daha iyi eder kanaatindeyiz. Zaten dışarı çıkardıkları öğrenciler de Bakanı görünce kendilerini içeri sökmadıklarını söylediler, Hem söylemeseler bile dışarı çıkanlar öğrencilerin salon dışındaki kavgalarının, bu spor adamlarının anlayışından kaynaklandığını Sayın Bakanın anlaması gerekirdi. 

Ne hakla seyirciyi dışarıda bırakıyorlar? Va daha müsabaka oynanmadan salo*vn kapısını hangi yetkiye dayanar. seyirciye kapatıyorlar? İstanbul'un spor faaliyetlerinde yaratılan bu çirkin durumun Bölge Müdürü Yusuf Şehirli'nin "Gençleri kahvelerden spor alanlarına çek: mek amacındayız" şeklindeki sözlerine ters düştüğünü hatırlatırız. 


Alman gazeteleri B.Almanya'nın oyununu beğenmedi. İlk maçta da Almanların oynadıkları oyun beğenilmemişti. 


“Türkler, karşılarındaki rakibin dünya şampiyonu olduğuna aldırmadan şanslarını denediler” 


“Başarısız bir zafer” 


GELSENKİRCHEN (AA) a 


Bavanlar Voleybol Liginde 


ECZACIBAŞI VE ARÇELİK GALİP GELDİLER 


Ankara Pazarları 


takımı 


şampiyonlukta 


iddialı 


Eczacıbaşı önünde tutunamadı 
(Fotoğraf: 
AYDINLIK) 


| İSTANBUL (ÖZEL) 

İstanbul Bayanlar voleybol ligine geçtiğimiz hafta Anadolu Spor Sitesi salonunda oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. Bu müsabakalarda şampiyonlukta iddialı Eczacıbaşı Ankara Pazarlarını 3-0 mağlup ederken onun takipçisi Arçelik de yine aynı sonuçla Altınyurtüı: 3-0 yenilgiye uğrattı. Diğer karşılaşmada da Bağlarbaşı Şehreminini 3-0 yendi. Bağlarbaşi Spor Salonunda oynanması gereken İ.Ü.S.K.-Karagümrük maçı ise salonun elektrik tesisatındaki bozukluk nedeni ile oynanamadı. 


Assoclaled Press, Coe ve Koch'u yılın sporcular seçil 


LONDRA(AA) 
Amerikan Associadet Press Haber Ajansı, İngiliz Sebasti- an Coe ve Doğu Alman Marita Koch'u 
1979 yılının başarılı 
erkek ve bayan sporcuları seçti. 

Coe,42 gün içinde 
1500 metre, 800 
metre ve 1 milde üç dünya rekoru kırarak yılın sporcusu olmaya hak kazandı. Marita Koch ise yıl içinde 200 ve 400 metrelerde dünya rekorunu yeniledi. 

Bjorn Borg ise bu ankette ikinci sırada yer aldı. 


D SÜRDÜRÜYOR 


İddialı Beşiktaş bu hafta da farklı galip gelerek Bağlarbaşını 31-4 mağlup etti, 


Aydınlık 


22 Federasyona 
156 milyon liralık 
bütçe dağıtılacak 


Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bütçesi yatırımlar dahil 2 milyar 228 milyon lira 


ANKARA 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
22 federasyona 1980 yılı faaliyetleri 


için toplam 156 milyon liralık bütçe dağıtılmasını kararlaştırdı 

Bu arada bütçe dağıtımında 1979 
yılındaki başarı oranının dikkate alınacağı öğrenildi. Uluslararası yarışmalarda, özellikle Avrupa, Dünya Balkan şampiyonaları, Akdeniz Oyunlarında ve yurt içindeki yarışmalarda başarılı görülen federasyonlara daha fazla bütçe verilecek 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yetkilileri 156 milyon liralık bütçenin karma komisyonda artma ihtimalinin bulunduğunu belirterek “1980 yılı bütçesinde federasyonlara verilecek rakam belli olduktan sonra dağıtım yapılacaktır. Verilecek paraya göre federasyonlar faaliyet programını düzenleyecekler. Bu durumda yurt içi ve yurt dışı yarışmalarının sonradan iptal edilme durumu olmayacaktır" dediler 

Ayrıca Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1980 yılı bütçesi yatırımlar dahil 2 milyar 228 milyon lira olarak belirlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi ise TBMM Bütçe Karma 
Komisyonunda muhtemelen 5 veya 6 
Ocakta görüşülecek. 

Elde edilen bilgilere göre 1980 yılında Güreş, Masa Tenisi, Yüzme, Basketbol, Atletizm, Judo ve Tekvando, Boks, Bisiklet ve Halter Federasyonlarına daha fazla bütçe verilecek. En az bütçeyi ise Okçuluk,Dağcılık, Hentbol ve Eskrim Federasyonları alacak. 


Biorn Borg İspanya'da yılın sporcusu seçildi 


MADRIT (AA) 
İspanya'nın önde gelen spor gazetelerin- den biri tarafından düzenlenen ankette dünya- 


vE bir numaralı raketi 
2: > jorn Borg yılın sporcu-Hüküm 

Milli takımın 


su seçildi. 
İlk üçe giren sporcular şöyle: 
Almanya ile oy- 1- Horn Borg madığı up fin, | Zr, Gm lini kaybetmesiyle beraber Futbol Federasyonu Başkanı Cemal Saltık da, Federasyon 
Başkanlığında kalma ümidini kaybetmiş. Saltık şimdi, 

— Hagittik, ha gidicez," diye hakkında verilecek hükmü bekliyormuş. 


Bjorn Borg 


1982 Dünya Kupası 
2. Grup maçları belli oldu 


ROMA(AA) 

1982 Dünya Kupası 5. Eleme Grubu müsabakaları- 
nin programı belli oidu. Yugoslavya, Lüksemburg, Danimarka, İtalya ve Yunanistan'ın bulunduğu grupta, grup birinciliği için İtalya, Yugoslavya ve Yunanistan ın mücadele etmeleri bekleniyor. Bu takımların aralarında oynayacakları müsabakaların programı şöyle: 

talya - Yugoslavya: İlk maç 15 Kasım 1980'de İtalya'da, rövanş ise 17 Ekim 1981'de 

Yugoslavya - Yunanistan: İlk maç 2 Mayıs 1981'de Yuşoslavyafda, rövanş 29 Kasım 1981'de 

talya - Yunanistan: 6 Aralık 1980'de İtalya'da, rövanş 14 Kasim 1981'de, 


4 TAKIM ŞAMPİYONLUK İDDİASINI 


İstanbul Hentbol ligine bir hafta aradan sonra devam edildi. Bu haftaki maçlarda şampiyonlukta iddialı İTÜ ile Beşiktaş yine farklı galip gelirken, Sarıyer karşısında ilk yarıyı yenik kapayan Pertevniyal zor kazandı: 24-20. Taçspor ise şampiyonlukta- ki iddiasını iki hükmen galibiyet ile maç yapmadan sürdürüyor. Birincilik mücadelesi verecek İTÜ, Beşiktaş, Taçspor ve Pertevniyal arasındaki müsabakaların oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor. 


Lisansları * yetişmediği için ilk maçında 


PUAN CETVELİ 


TAKIMLAR G B M 


| 


hükmen mağlup olan 
Ümraniye, ikinci maçında İstanbulsporu 26- 
15 yenerken güçlü hir 
takım görünümündeydi. 


ITO 

Beşiktaş 
Pertevniyal 
Taçspor 
Demirspor 
Bağlarbaşı 
Ümraniye 
İstanbulspor 
Alibeyköyspor 
Ferahspor 
Sarıyer 2 
(Not: Yk.Denizcilik nin birer hükmen mağlubiyeti var.) 
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Ok. Ligden çıkarıldı. Sariyer ve Ümraniye" 


İkinci kez sahaya çıkmayan Yüksek Denizcilik Okulu, ligden çıkarılınca gelecek yıl uygulanacak olan 2. li- ge düşen ilk takım oldu. 


İlljeeseasealı 


-2 Önümüzdeki haftalarda başlayacak olan bayanlar „liginin hazır- 


lıkları ise sürüyor. 


eer j 


Z9 Aralik 19/3 


Müfettiş isteyen bir cezaevi daha 


Cezaevi 


(Baştarafı 2. sayfada) 
metre uzaklıktadır. Ve mahkumların gitmesi yasaktır. Sebzelerin çoğunluğu ise idare tarafından yağmalanmaktadır. Mahkumlar açlıktan, 


yani gıdasızlıktan Rumların hayvan- 


larına saldırmakta ve 


zaman idarece dövülmekte ve kapalı cezaevine iade edilmektedir. Cezaevinde sadece pazar günleri çalışılmaz. Bu da mahkumlara yetmemek- 


tedir. 


"Su genellikle cezaevinde akmamaktadır. Tuvaletler pislik içerisindedir. Mahkumlar su olmadığından dolayı banyoda zor yıkanmaktadır. 


“Kütüphanede dini 


başka hiç kitap bulunmaz. Ceza- 


evine dışarıdan kitap 


saktır. Aydınlık gazetesi sol gazete cezaevine yasaktır. İdare gerici baskı politika- 


olduğundan 


sı uygulamaktadır. 


rmağan Anar 


“Müdür ve savcı da büyük paralar yemektedirler. Mesela müdür kendi arabasının boyanmasını yağlanması, tamir edilmesine kademede sadece 
6 bin liralık fiş kestirmiştir. Savcı 
ise kendi arabasına yine aynı bakımdan sadece 400 liralık fiş kestirmiştir. Ambardan kışlık yiyecekler idare tarafından evlerine götürülmektedirler. 

“Cezaevinden çıkan peynir, yağ, yumurta mahkumlara verilmemekte,idare tarafından tüccara satılmaktadır. 

Adada bulunan ormanlar kesilmekte ve yakılmaktadır. Yakın bir zamanda adada ağaç kulunmazsa hiç şaşmamak gerekir. 

"Adalet Bakanlığı müfettiş gönderirse mahkumların anlatacakları çok şey vardır. 


yakalandığı 


kitaplardan gelmesi yaalınması 


Bir Mahkum 
(Adı Bizde Saklı) 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


BOMBALI 
PANKARTLAR 


Dün sabah İstanbul ve kai ok işlerine gitmek için erken saatlerde yollara düşen yurttaşlar adım başında bir bombalı pankart asıldığını gördüler. Önemli yol kavşaklarına, geçitlere, okul, banka, hastane, dersane civarlarına, iskelelere ve duraklara asılan bombal pankartlar şehir trafiğini altüst etti. Güvenlik görevlileri oradan oraya koşuşturup pankartları pat: lamadan etkisiz hale getirmeye çalışırlarken, 
Maraş katliamının üzüntüsünü yüreklerinde duyan yurttaşlar pankartları kuşku, tedirginlik ve nefret dolu bakışlarla izliyorlardı. 

İstanbul ve Ankara da 50 kadar yere asılan ve Dev-Sol Kawa. Halkın Kurtuluşu, Devrimci Halkın Birliği, Devrimci 


19.00 HABERLER 
19.30 ANADOLU'YA 


20.30 HABERLER 
21.15 BEŞ DAKIKA 


öyküsü yer alıyor. 


film yayınlanacak. 


23.40 HABERLER 


TRTİ 


05.00 Açılış 
05.05 Türküler 
06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 
09.02 Türküler Geçidi 
09.20 Dilden Dile 
10.01 Arkası Yarın 
12.10 Öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
14.32 Yaşayan 
Bestecilerimiz 
15.20 Şarkılar 
15.40 Hafif Müzik 
16.05 Okul Radyosu 


TRT2 


08.V0 Açılış 
08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların | çinden 09.30 Sabah Konseri 
10.30 Kadın Sanatçılarımı; 11.00 Türküler 
11.45 İsmet İnönü'nün ölüm Yıldönümü 
Özel Programı 
12.45 Bir Pınar ki 
13.00 HABERLER 
13.30 Olayların İçinden 


TRT3 


07.00 Açılış 
07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.03 Barok Müzik 
09.30 Adamo Söylüyor 
10.30 Ülkeler ve Müzikleri 11.00 öğleye Doğru 
12.09 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saati 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 


A.Ş. adma sahibi ve 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


TELEVİZYON 


19.05 GÖKYÜZÜ PRENSLERİ 


Eskişehir Sinema Enstitüsü tarafından hazırlanan Lüle taşının öyküsü, Dr. Ziya Durmuş ile kadın sağlığı konusunda bir söyleşi, Kadın Ana adlı dizi oyunun 17. bölümü yer alıyor. 


20.25 BiZiM ÇOCUKLARIMIZ 

Çocuk Halkları Evrensel Bildirgesinin 5. ilkesinde yer alan "Özürlü Çocuklara özel ilgi ve bakım" konusu yer alıyor. 


21.20 iNöNü ÖZEL PROGRAMI 


İnönü'nün doğumundan ölümüne kadarki hayat 


22.10 TV'DE TÜRK SİNEMASI 


Yönetmenliğini Ertem Göreç ın yaptığı, başlıca rolleri H.Koçyiğit, S.Gökhan ve A Kaptan'ın paylaştıkları “2000 YILIN SEVGİLİSİ" adlı 


RADYO 


Halkın Yolu gibi sahte solcu grupların imzalarını taşıyan bombalı pankartlar görevlilerce te- 
.sirsiz hale getirildi 

Kahramanmaraş katlıa- 
' mını protesto bahanesiyle çeşitli olaylar çıkaran sahte solcu grupların eylemleri dün akşam da sürdü. Bu arada çok sayıda asılsız ihbarlar yapıldı, yer yer korsan eylemler düzenlendi ve caddelerde talaş ve lasti” yakıldı. Bu arada küçül gruplardan güvenlik gö revlilerine yer yer ateş açıldı. 

Ote yandan Ankara nın bazı semtlerinde belediye otobüslerinin geçtiği yollara,lastik tekerlekleri patlatmak amacıyla çengel çiviler atıldı. Tuzlu çayır'da belediyeye ait çöp kamyonları kurşunlandı 

İzmir Gültepe'de bir grubun düzenlediği gös teriye engel olmak iste- 

-yen polis ekibine ates 


` 


17.02 Akşama Doğru 

18.01 Çocuk Bahçesi 

13.04 HABerLER 

20.02 Çocuklar İçin On Dakika 

20.15 Köy Dağarcığı 

20.40 Türküler Geçidi 

21.30 Müzik Magazin 

22.35 Çeşitli Müzik 

23.00 HABERLER 

23.40 Türküler 

00.02 Gece Konseri 

00.55 Günün haberlerinder özetler 

01.00 Program ve Kapanış 

01.05-05.00 Gece Yarısı 


14,00 Turmusr 
16.20 Arkası Yarın 
16.45 Ses Ustaları 
18.15 Günlerle Gelen 
19.00 HABERLER 
20.30 Küçük Konser 
21.00 Sanat Olayları 
22.45 Kemal Mısırlı" 
dan Şarkılar 
23.30 HABERLER 
23.35 Saz Eserleri 
23.55 Kapanış 


15.00 Günun nonseri 
16,00 Oda Müziği 

17.09 Gençler İçin 

18.00 Stüdyo FM 

19.00 Akşam Konseri 
20.00 Müzik Sözlüğü 
22.09 Gecenin Getirdikle, 23.00 Salı Konseri . 
24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve Kapanış 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÖR Ankara Temsilcisi: DOĞAN YURDAKUL 


açıldı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı, 12 kişi özaltına alındı. Altay. 
eydanında da gösteri yapan bir grup caddede. 
ateş yakarak trafiği engelledi. 


.LİSELERDE OLAYLAR 

Maceracı gruplar dün Kahramanmaraş o katliamını protesto etmek hahanesiyle iiselerde de olaylar çıkardılar. Çeşitli liselerde sabah erken saatlerden itibaren okul kapılarını tutan eylemciler, öğrencileri derslere sokmadılar. Bu arada öğretmenlerin olay çikması muhtemel olan okullara gelmedikleri, öğrenci velilerinin de genellikle çocuklarını dün 


Okullara göndermedikleri görüldü. Bu arada Töb-Der'in çağrısına 


uyan bir grup öğretmen de okullara geldikleri halde derslere girmediler. İşgal altına aldıkları liseierae guvenyk göreylileriyle yer yer silahlı çatışmalara giren eylemciler, birçok öğrencinin yaralanmasına bu arada Ankara'nın İncirli Lisesinde de çıkan olaylar sırasında Selçuk 
Tan adlı öğrencinin ölmesine neden oldular. 

Okullarda çıkan olayların duyulması üzerine, yüzlerce veli sokaklara döküldü, okul önlerinde toplandı ve eylemcilerin boykot direniş ve çatışmailara girmemelerini istedi. Bu arada veliler güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında kalarak tartaklandılar. Orta dereceli okullardaki kargaşalık yüzünden hastanelerin, emniyet müdürlüklerinin ve sıkıyöneti- 


evlatlarını arayan veli- 


| me “bağlı kışlaların önü 


| lerle ana baba gününe 


döndü. 

Ankara'nın İncirli, 
Yıldırım Beyazıt, Tuzluçayır, Motor Sanat, 


Endüstri Meslek Liselerinde ve birçok ilkokul- 


. da olaylar çıktı. İstan- 


bul'da ise Zincirlikuyu Meslek Lisesinde, Sarıyer Lisesinde, Cumhuriyet Lisesinde, Feriköy, Fenerbahçe, Şişli Pertevniyal Liselerinde, 
Zeynep Kamil Sağlık, 
Vefa Poyraz, Pendik ve Behçet Kemal Çağlar Liselerinde öğrenciler sahte solcu grupların engellemeleri üzerine derslere giremediler. Dev-Sol, Halkın Kurtuluşu, Dev- 
Yol ve Kurtuluş gruplarına mensup eylemcilerin yarattığı olaylarda birçok lisede telefon hatları kesildi, eşyalar tahrip edildi camlar kırıldı okul girişlerine barikatlar kuruldu ve geniş hasar meydana geldi. 
Olaylar sonucunda bine yakın lise ve orta- okul öğrencisi gözaltına alındı. Sabah meydana gelen olaylarda gözaltına alınanlar öğleden sonra gruplar halinde salıverilmeye başladılar. 
Bu arada Denizli'de üç lisede, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki orta dereceli okullarla ilkokullarda, Mersin'de birkaç orta dereceli okulda Balıkesir'de üç lisede, Ordu'ya bağlı Ünye. 
Fatsa, Aybastı ve Perşembe ilçelerindeki bazı okullarda, Giresun Rize'de (o İskenderun'da 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3, Cağaloğlu - İstanbul 
Tel:26 52 44 - 22 49 54 
Tel: 26 54 37 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 


Baskı; İst. GONTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


MHP liler 
Yenimahalle” de kargaşalık yaratıyor 


ANKARA(ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Sırı Çopur, MHP'lilerin Yenimahalle" 
de saldırılar tezgahladıklarını sövledi 
Türkiye İşçi Köylü Partisi Ankara Yenimahalle 
İlçe Başkanı Sırrı Çopur, konu ile ilgili olarak ba- 


sına yaptığı açıklamada şöyle dedi: 
“Hükümetin: kendile- 


rine göz yummayacağını uman MHP'liler Demirel hükümeti iktidara geldikten sonra bazı saldırı ve provokasyonlara giriştiler. Etraf MHP - ÜGD imzalı "yenimahalle komünist mezarı olacak" vs. 
türünden yazılarla donatıldı. Gruplar halinde marşlar söyleyerek dolaşmaktadırlar. 19-20 Aralık tarihlerinde saat 16.00 sıralarında, dışardan da destekle 25-30 kişilik MHP'li bir grup mahallede silah sıkıp, slo- 


gan atarak dolaşmaya başladılar. Mahalle sakınlerini tedirgin eden bu saldırı sırasında 624 plakalı polis minibüsünün olayları gordugu ancak, hiç bir müdahalede bulunmadığı dikkati çekti. 
Saldırganların kaçmasın- dan sonra ise, polisler sokakta oynayan çocukları yerlere yatıp üzerlerini aradılar." 

Çopur açıklamasında, 
Demirel hükümetinin 
MHP'yi koruyan böyle polislerle anarşiyi önleyemeyeceğini söyledi ve Sıkıyönetim yetkililerini uyardı. Çopur şöyle dedi “Sıkıyönetim yetkililerini uyarıyorum. Yenimahalle karakolunda anarşiye koltuk arayanlar vardır. MHP'liler Yenimahalle'de saldırı ve tertip hazırlığı içindedirler.” 

TİKP Yenimahalle İlçe Başkanı Yenimahallelileri de' saldırı ve tertiplere karşı uyanık olmaya çağırdı. 


bir lisede, Artvin ili ve ilçelerinde bazı orta dereceli okullarda, Gazi Shitep'te beş lisede, Tar sus'ta beş lise ile bir or taokulda, Tunceli'nin he men hemen tüm liselerin de, Bursa'da üç lisede Adana'da üç lisede, İzmir de dokuz lisede öğretmen ve öğrencilerin büyük çoğunluğunun derslere girmediği görüldü. 

Olaylar sonucunda yüzlerce öğrenci öğretmen ve velinin gözaltine alındığı bildirildi. 

Manısa'nın Salıhli Lisesinde de 104 kişi gözaltına alındı 

Ote yandan Kısa adı 
Dev-Lis olan dernek dün yayınladığı bir basın bildirisiyle Ankara'daki liselerde meydana gelen olaylara sahip çıkarak bu tür eylemlerinin daha da süreceğini belirtti. 
YÜKSEK OKULLARDA 


Dün özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şe! 
hirlerdeki yüksek okul ve üniversitelerde sahte solcu grupların, daha önce- den. dağıttıkları bildirilerle olay çıkaracaklarından haberdar olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun, okullara gelmediği görüldü. 
İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinde 200 er kişilik gruplar halinde yürüyüşe geçen topluluklar jandarmanın havaya ateş açmasıyla dağıldılar, ODTÜ'de dün sabah boykot ilan edildi ve öğrenciler derslere girmediler. 
Bu arada bazı yüksek okullarda da eylemci grupların güvenlik görevlileriyle çatışmaya girdikleri belirlendi. 

RESMİ DAİRELERDE 
OLAYLAR 

Özellikle İstanbul'da 
İETT, Belediye Sarayı, Defterdarlık, Emekli Sandığı, Gayrettepe PTT, Mecidiyeköy, Vergi Dairesi, Milli Eğitim Müdürlüğü Kocamustafapaşa 
Vergi Dairesi, Beşiktaş Kağıthane ve Kocasinan Belediyelerinde de direnişler oldu. 

ÖLDÜRÜLENLER 

Dün sabah saat 08.00 
sıralarında O İstanbul'un Okmeydanı semtinde oturan, Ata Ahmet üzümkuşu adlı Kasımpaşa 
Güzelce İlkokulu öğretmeni okula giderken vuruldu. İki kurşun yarası alan Üzümkuşu olay yerinde öldü. 

Bu arada biri mühendis ve biri de bakkal o)- mak üzere Ankara'da dün toplam altı kişi hayatını kaybetti. 

Ankara'nın oYenima, halle Karşıyaka semtinde de çıkan çatışma sırasında Taha Öztürk adlı bir 
PTT memuru vurularak öldürüldu. 

Yine Ankara'nın Bah 
Geyler semtinde 

İMA önünde Rezzan 
Dümer adlı bir kadın öldürüldü. 

Ankara'nın Aktaş Ilkokulu yanında saat 16.30 
sıralarında meydana ge- 
.len olayda Aslan Küçükoğlu adlı bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü. 


Ankara'da öldürülen altı kişiden biri olan inşaat mühendisi Şahin Bingöl'ün MHP Ankara 
Merkez İlçe Başkanı ol duğu bildirildi. 


BÜROLAR, 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 O er İşhanı, 452. Sok. 25/3, 
— 25 25 54 (JADANA: Atatürk Cad.113. Sok. Sefer İşhanı Kat:3 No:16, Tel: 103 42/0) TRABZON: Cumhuriyet Mah Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 [I SİYARBAKIR: Beyazıt İşhanı, Kat:3, No:30, Dörtyol Tel:3857 


İZMİR: 


ESNAF ÇALIŞAMAZ 


OLDU 
Ankara'nın Dikmen gibi bazı semtlerinde 


sahte solcuların tehditleri üzerine veamf aükkanını açamadı. Tunceli'de, çıkan olaylar nedeniyle şehirdeki hayat felce uğradı. İstanbul'un çe“ şitli semtlerindeki pasajlara ve işyerlerine konuran bomba süsü verilmiş paketler ve yapılan baskınların sonucu esnaf çalı şamaz duruma getirildi. 
BİNLERCE KİŞİ 
GÖZALTINDA 
Maceracı grupların dün tüm yurtta yarattıkları kargaşa sonucunda, birçok öğretim görevlisi, veli öğrenci, memur ve öğretmen gözaltına alındı. : 
Ankara Belediyesinde de K.Maraş olaylarıyla ilgili düzenlenen forum- dan sonra güvenlik kuvvetleri 100 kişiyi gözal- 


y ilar: 
ei r Sıkıyönetim güvenlik kuvvetleri yap- 


tıkları açıklamada Ankara'da :olaylar nedeniyle toplam 2 bin 439 kişinin gözaltına alındığını ve or; 
ta “dereceli beş okulun 2 
Ocak 1980 tarihine kadar kapatıldığını belirttiler. 
İstanbul'da 800 öğretmen gözaltına alındı. 


Adana (o Sıkıyönetim Komutanlığı yaptığı açıklamada iki kişinin 


vurularak . yakalandığını ve toplam 150 kişinin gözaltına alındığını bil dirdi. 

TÖB-DFR; IL VE İLÇE 
YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ GÖZALTINA 
ALINMAYA 
BAŞLANDI 

Çeşitli okullarda eyleme geçilmesi üzerine Sıkıyönetim Komutanlığının emriyle, eylem kararı aldığı öne sürülen - Töb-Der İstanbul İl ve İiçe Yönetim Kurulu üyeleri gözaltına alınmaya başlandı. 

İKİ AP 
MİLLETVEKİLİNİN 
EVİNE PATLAYICI 

MADDE ATILDI 

Dün akşam geç saat- 
.erde AP Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve AP İzmir Milletvekili 
Ali Naili Erdem'in evine patlayıcı madde atıldı. 
Her iki olayda da can kaybı olmadı. 


TBMM BİNASINA 
BOMBA KONULDU 
İHBARI 
PANİK YARATTI 

TBMM binasına bomba konulduğu yolunde yapılan ihbarlar sonucun da TBMM'nin kütüphane bölümü boşaltılarak arama yapıldı. Yapılan ara ma sonucunda ihbarın 


asılsız olduğu ortaya çık- 


Alman İçişleri... 


(Baştarafı 1. Sayfada) nayasayı Koruma Örgütünün MHP'ye ilişkin açıklamasına da şöyle yer verdi: 

“Sağlam bir ihtimalle Federasyon yöneticileri aynı zamanda MHP'nin de üyeleridir." 

Anayasayı Koruma 
Örgütü Başkanı Richard 
Meier bu konuda Köln' 
den bazı MHP üyesi dernak yöneticilerinin isimlerini de açıkladı. 

"Federasyon Başkan doktora yapan 28 yaşın daki Serdar Çelebi ön ceden İstanbul'un bir il çesinde MHP şefiydi. Bı Federasyonun Genel Sek reteri Ramazan Öz dı 
MHP üyesi, 

Dergi, MHP'nin sapta nan faaliyetlerini kültür geceleri yapmak, gençlere bedava karate kursu vermek ve Kuran kurslan açmak olarak belirtiliyor. Ülkücü derneklerindeki bozkurtların ken- 


dilerinin MHP'li oldukla- 


rını saklamak için büyük çaba sarfettiklerini, 
MHP'li olduklarının ortaya çıkması halinde de büyük istifaların başlayacağı kaydediliyor. 

İçişleri Bakanı Schöler'in Türkiyeli sağcı ve solcuların anarşiyi Feuanya'ya taşıyavamımına dair duyduğu kuşkuyu 
Stern, bundan iki hafta önce Frankfurt'ta MHP'lilerin CHP taraftarlarına yönelttikleri bıçaklı saldırıyı, kuşkularını doğrulayan bir olay olarak kaydetti. 
TÜRKEŞ'İN GEZİLERİ 

Türkeş'in Federal Almanya'ya yaptığı geziler sırasında Dortmund'daki Westfalen Salonundaki konuşmasın- dan bazı cümlelerle başlayan yazıda, Türkeş'in 


toplantıda aldığı tutum şöyle canlandırılıyor: 


"O, sevgi gösterisinde bulunan 12 bin Türk işçisini Türk solcularını yok etmeye kışkırtıyordu." 

Daha sonra MHP'lilerin Federal Almanya' 
daki saldırılarının arttığına dikkat çekilerek şöyle deniyor: 

". Türkeş'in taraftarları aftik Almanya'da da siyasi hasımlarını dövü- ya da biçaklıyor- 


Yazının giriş bölümünde Numberg kentinde çeşitli yerlerden gelen 
600 MHP'liye, "Güneş Ne 
Zaman Doğacak" filmi- nin gösterilerek bozku»tlar için bir ajitasyon gucesi yaptıkları belirtiliyor ve komandoların 
MHP'nin gençlik örgütü üyeleri olduğu yazılıyor. 


Alet oldular 


(Baştarafı 1. sayfada) 
yana yurttaşların olayları tamamen dışardan seyretmesi bunların etkileri hakkında da bir fikir verdi. 

İşin en acı yanı, K. 
Maraş katliamından bu yana bir yıl geçmesine rağmen hâlâ hesap vermeden kışkırtmalarını sürdüren MHP'nin, son gelişmelerden kârlı çıkmış olmasıdır. İşçi, öğretmen, memur, öğrenci ve yurttaşların saygı duruşu ve diğer yollarla ızdıraplarını dile getirmiş olmaları en doğal haklarıyken, yaratılan kargaşa ortamı halkın üzerine saldırı davet ederek ve hedef saptırarak MHP'ye koz verdi. 

Sağdaki anarşi odağı- nın aklanması, TKP'nin umurunda bile değildir şüphesiz. Zaten, Moskova güdümlü bu örgütün amacı bölünme ve kutuplaşmayı artırarak, devletle halk arasına bir dinamit yerleştirmektir. Ama faşizme karşı mücadele etmek amacıyla yola çıkan grupların, dış etkilerle MHP'nin aleti durumuna düşmeleri, içinde yaşadığımız ortamdan çıkan en önemli derslerden biridir. 


` Bağışta buluracakların 


rica ederiz. 


“ALMANYA 

Burgstr. 78: 

6 Frankfurt 
/M 60 


Tal: 
0611 437 595 


Konak Tel: 13 1090 


Partimiz avukatları, Kahramanmaraş katliamında caniler tarafından mağdur edilen yurttaşlarımızın hâklarını savunmak için, Adana'da sürmekte olan duruşmalara katılmaktadır. Halkımızı üçretsiz olarak müdahil vekilliği yapan avukatların giderlerini paylaşmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz. 


Köylü Partisi adma TC Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi 630/164 Nolu hesaba göndermelerini 


KAHRAMANMARAŞ KATLİAMININ TERTİPÇİLERİNDEN HESAP SORULMALIDIR 


TÜRKİYE 
İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ 


bağışlarını Türkiye İşçi 


YURTDIŞI BÜROLARI 


FRANSA 
95 Ruedela 
Jonguiere, 
75017 Paris 


BELÇİKA 

188 rue 
losaphat, 

1030 Brüxelles 
Tel: 64 72 120 


Çıkış yolu 


(Baştarafı 1, sayfada) 
mak isteyen bir çok genci öldürdüklerini biliyoruz. 

Ülkemizi büyük bulıran içine sokan anarşi odaklarının aleti olmuş insanlar, kurtuluş aramaktadır. Cinayet makinaları-X nın emirlerini dinlememek, azmettirenle-N rin buyruklarına boyun eğmemek istiyorlar. 

Ölüm kusan çarkların içinden kurtul-W. mak kolay değildir. Yan bakanı öldür-X mek için pusuda bekleyenlerin, kendi içlerinden çözülmelere karşı çok daha acımasız oldukları kesindir. Zaten öyle oluyor. Tanlak, komandoların bir genci,kendilerini ele vermesinden şüphelenince, baltayla ortadan kaldırdıklarını anlatmıştı. 
Apocu çetenin, farklı düşünen bir gence mezarını kazdırıp içinde öldürdüklerini bu işi yapanlar itiraf etmişti. 

Acımasız çarkın içinden çıkabilmek zor ama mümkündür. Toplum, kurtulmak isteyenlere bir çıkış yolu bulabilirse, bu insanlar daba cesur olacaklardır. Cinayet şebekelerini çökertebilmenin en etkili yolu, onun desteklerini ve aletlerini ortadan kaldırabilmektir. Anarşiye belli ölçülerde bulaşmış insanların çıkışı bulabilmesi için, gösterilecek hoşgörü çok et- 


Ñ 


belirten. 


kili olacaktır. 


Şu anda suça bulaşmış fakat yaptıklarından pişman insan, ikili bir tehdit altındadır. Bir yanda azmettirenler "Davadan dönersen" diye elinde bıçak bekliyor, öte yandan devletin vereceği ceza bir tehdit olarak tepesinde sallanıyor. Teslim olsa ve katilleri, ülkemizi kana bulayanları birer birer açıklasa, açıklamak istese nere- ye gidecektir? Ya cezaevine, ya da katillerin ölüm kusan namlularının önüne, Cezaevine gitse artık sahte solcu mu saldırır, MHP'li mi oda belli değildir. Cezaevlerinde de can güvenliği kalmamıştır. 

Toplum bu durumda olanlara bir çare bulmak zorundadır. Terör odaklarını yıkmak için insanlarımıza bir çıkış yolu göstermeliyiz. Türkiye'nin geleceği açısından önem taşıyan çözümün yollarını tartış- 


mak zorundayız. 


Çıkış yolu ile ilgili olarak bir kanun teklifi şu anda Weclis komisyonlarındadır. 
Azmettiren örgütleri ele verenlerin cezalarının hafifletilmesini öngören kanun teklifinin, tartışılması suç örgütlerini telaşa düşürdü. MHP sözcüsü Faruk Demirtola, böyle bir kanunun jurnalcilik dönemi açacağını iddia ederek teklife karşı çıktı. 

Yarası olan gocunur.: Kendi saflarında çözülme olacağından korkmaktadırlar. 
"Davadan dönenler"in anlatacakları ise boğazına kadar cinayete batan partinin sonunu yaklaştıracaktır. Böyle bir kanun- dan neden CHP, AP, MSP, TİKP korkmu: yor da MHP korkuyor. 

Çünkü yakasını kurtarmak isteyenlere gösterilen çıkış yolu, cinayet örgütlerinin de sonunu yaklaştıracak bir adım olacaktır. Anarşiyi yenmeye kararlı toplumumuzun bu soruna bir çözüm bulacağına ina- 


nıyoruz. 


MHP Antakya'ya... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


lunduğu mahallelere çok yakın. Alevi yurttaşların bulunduğu yerleri kolayca (o denetleyebilecek bir konumda. Buradan yapılan saldırılar sonucu bazı Alevi yurttaşlar evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Bir fırın ve bazı yerler tahrip edildi. 

Şehir içinde şüpheli kişilerin yabancı otolarla dolaştığı bildiriliyor. 
Bu otolardan birinde 
Harbiye semtinde yapılan aramada zincir, tornavide vb. kesici aletler bulundu. 06 LN 767 plakalı otomobilin içinde Yozgatlı, Çanakkaleli ve Denizlili olmak üzere üç kişi kadın kıyafetine girerek Antakya'ya gelmeye çalışırken Harbiye'de halk tarafından yakalandı. 

Şehirde bütün dükkanların ve fırınların kapanmasıyla beliren yiyecek sıkıntısı AP ile MHP" lilerin arasını açtı. AP'liler bu duruma MHP tilerin saldırılarının yol açtığını söylüyorlar. Şehirde yer yer AP'liler ile MHP' liler arasında tertışmaların 2ıktığı bildiriliyor. 


Olaylarla ilgili görüşlerine başvurduğumuz 
Antakya Valisi İhsan Sezgen, şehirde durumun sakinleşmekte olduğunu ve emniyet kuvvetlerinin Şehirdeduruma hakim olduğunu soyledi. 
Ayrıca Sezgen fikirlerine bakılmadan suçluların yakalanarak adalete. teslim edileceğini söyledi. 

MEM-DER'İN 
AÇIKLAMASI 

Mem-Der Antakya 
Şubesi' perşembe günü SağlıkMüdürlüğü, cuma 


İSVEÇ 
Gürgün, 3) 
Duvgrand S/A, 
1 tr: 17236 Besi 
Sundbyberg, Tel: 
Tel: 08/296 628 | 31 47 61 


Bildstr. 53, 
Tel: 


HOLLANDA | İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 


342172 


günü Halk Sağlığı Laboratuvarına yapılan saldırıları bir bildiri ile kınadı. Mem-Der, bildirisinde, MHP'lilerin saldırıları sonucu bu dairelere gidemez duruma geldiklerini, Devlet Hastanesi dahil hayati “bir önem taşıyan sağlık kurumlarında güvenlik tedbirlerini a- 


lınmasını istedi ve Alevi Sünni bütün memurları MHP'li” faşistlere karşı 


birliğe cağırdı. 


DEMİRTAŞ'IN 
ACIKLAMASI 


CHP Hatay Milletvekili Haydar Demirtaş, 
Hatay olayları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sağ teröristler Hatay'da adım adım 2. bir Maraş katliami planını uygulamaya başlamışlardır"' dedi. 


Demirtaş, Hatayilinin 
AP azınlık hükümetinin zamanında, MHP'lilerin nüfuz alanı haline geldiğini belirterek, "Örtülü Cephe" hükümetinin illeri, MHP ile arasında paylaştığını, buna göre de Hatay'ın MHP'nin nüfuz alanı olarak kabul edildiğini söyledi. 


Haydar Demirtaş'ın açıklaması şöyle: "Ecevit iktidarı zamanında 
Hatay en sakin ve güvenlik içinde olan illerimizden biriydi. Şimdi Hatay'da yaşam yürekler acısıdır. Hatay'a tamamen yanlı bir vali getirilmiştir. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğüne Gerede'de Ecevit'e suikast hazırlanması olayına adı karışan Hüseyin Altınsoy getirilmistir 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurtiçi 

3 aylık 450TL 

6 aylık 900 TL 

1 yıllık 1800 TL 


Yurtdışı 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir, 


AP'li Ege... 


(Baştarafı 1. sayfada) CHP'li Mahmut Özdemir ise muhalefet olarak barışçı bir parlamentonun özlemi içinde olduklarını, ülkeye faydalı o ihracatlarında hükümete yardımcı olacaklarını söyledi. Özdemir, ayrıca, kendi zamanlarında Toprak ve Tarım Reformu Kanununun parlamentodaki engellemeler yüzünden gerçekleşemediğini belirtti. 
MSP Diyarbakır Mil- 


letvekili Yaşar Göçmen de toprak reformunun gerçekleştirilmemesinden dolayı geçmiş iktidarlar! 
suçladığı konuşmasında. 
"İran'da Şah bile toprak reformu yaptığı halde siz yapamadınız"' dedi. 


CHP İstanbul Milletvekili Tarhan Erdem ise vakıflar üzerinde durarak cami tahsisat fonları- nın vakıflardan alınarak Diyanet İşlerine bağlanmasını savundu. 


TİKP... 


,(Baştarafı 1. sayfada) hedefi olan bir partının ilçe başkanının öldürülmesini kamuoyundan gizlemenin, yurdumuzda barış ve huzuru sağlamaya yararı yoktur. Basın organlarını görevlerini yapmaya davet ediyoruz." 


TİKP, Hasan Erkilıç'ın Salördek köyünde 
300 kişinin katıldığı bir 
törenle toprağa verildiğini ve cenaze töreninde 
TİKP Merkez Komitesi 
Üyesi Gün Zileli'nin konuşma yaptığını da belirtti. 


İran'daki... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


de bırakacaklarına dair söz verdiklerini söyledi. 


ABD'li Senatör Robert Bayrd'in "'İran'daki olaylar karşısında Türkiye" 
nin tutumu ve Amerika' 
yı desteklemesi bize güven vermiştir"! şeklindeki sözlerini eleştirerek, 


bu sözlerin milletten gizli olarak yapılan tehlikeli ve sakat bir anlaşmanın itirafı mahiyetin- de olduğunu" söyledi. 
Emre, "Türk milletinin 
İran milletine karşı hiç bir tertibe ve Amerika" 
nın girişeceği saldırıya basamak olmayacağını" sözlerine ekledi. 


DİSK'8... 


«Baştarafı 1, sayfadar 


Öte yandan can güvenliklerinin olmadığını söyleyen Cevizli Tekel Ambalaj Fabrikasında çalışan 4400 işçi ,dün sabahtan itibaren işi bırakarak direnişe geçtiler. 

Adana'da, Sümerbank 
Bez, Paktaş ve Çukobirlik Fabrikalarında ve İskenderun'da 200'e yakın Belediye memur ve işçisi öğle yemeklerine girmeyerek Maraş katliamını protesto ettiler. 

Bu arada Türk-İş'e bağlı Yol-İş Federasyonu 


ile Tez Bürö Iş, Basın-İş, Petrol-İş Sendikaları ve 
TGS Ankara Şubesi dün ortak bir açıklama yaparak (Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz yıl girişilen katliamı kınadılar. 


Ortak açıklama la, 24 
Aralık 1978 günü Kahramanmaraş'ta kadın erkek genç-yaşlı ayırımı yapılmadan yüzlerce kişinin. 
katledildiği bildirildi. ve atliamda yaşamlarını yitirenleri saygıyla anarken bu tür saldırıları nefretle kınadığımızı kamuoyuna" duyururuz" denildi. 


Dev-Solcular Kocasinan Vergi Dairesindeki memurları ölümle tehdit ettiler : 


İSTANBUL (ÖZEL) 
OCASİNAN Vergi 
Dairesi memurları 
Dev-Sol grubundan bazı kişilerce tehdit edildi. 

Geçtiğimiz cuma günü Kocasinan Vergi Dairesi- ne gelen bir grup,memurlara "Pazartesi günü işe gelmeyin yoksa devrimci şiddet uygularız, faşist diye damgalarız" diye tehditte bulundular. Bu kişiler aynı zamanda bu söylediklerine gerekçe olarak "Tüm-Der'in kararını bildiriyoruz" dediler. 

Aynı kişiler dün işlerine gelen 40 kadar memura engel olabilmek için yolları tuttular ve işe gelen memurları tek 


tek tehdit ettiler. Dev-Solcu olduklarını söyleyen kişiler Vergi Daire sinin müdürünü de tehdit ettiler. ve binaya bomba koyduklarını ileri sürdüler. Olay yerine gelen güvenlik kuvvetleri ise memurlara yönelecek herhangi bir ` saldırıya engel oldular. 

Bu arada memurlara engel olmak isteyen aynı kişiler memurlara "Salı 


günü gelirseniz öldüreceğiz" diye tehditte bulundular. 


Kocasinan Vergi Dairesi memurlarından bir ö ü gazetemizi arayarak "Yarın (bugün) için can güvenliğimiz yok" dediler. 


Bir grup sağlık personeli Başbakan i ve Sağlık Bakanıyla görüştü 


ANKARA (ÖZEL) 
STANBUL ve Ankara'daki çeşitli hastanelerin personelin- den oluşan bir heyet, tüm sağlık personelinin 
Tam Gün Yasası kapsamına alınması dilek ve önerilerini iletmek için Başbakan Süleyman Demirel, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Münif İslamoğlu ile görüştü. 
Sağlık Bakanı İslamoğlu, kendisini ziyaret eden sağlık personeli- ne, tiim çalışanların Tam Gün Yasası kapsamına alınması şeklindeki önerilerinin kahul edileme- 


yeceğini söyledi. 

Sağlık personeli hey ti adına bir açıklama yapan Şentürk Çetin, heyetin, CGP Genel Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dedeoğlu, MSP Grup Başkanvekili (o Süleymar Arif Emre, TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek ve CHP Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile de görüştüklerini belirtti. 


KAYIP— Nüfus Cüzda-f nımı Kaybettim. Geçer: sizdir. 

Ali Rıza DERELİ 


TAVZİH İLANI 
İSTANBUL 9. UNCU İCRA MEMURLUĞUNDAN 
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 


İstanbul-Eminönü Mercanağa mahallesi Harbiye caddesinde kain 145 pafta, 261 ada, 25 parsel, yeni 26 ila 42 kapı numaralı ve 1694.00 M2. sahalı altında sekiz dükkanı olan kargir han'ın izalei şuyu suretiyle İstanbul 9. İcra dairesinde birinci açık artırması- 
5.2.1980 Salı günü saat 15 den 16 ya kadar ve Ikinci açık artırmasının 15.2.1980 Cuma günü saat 
15 den 16 ya kadar yine İstanbul 9. İcra dairesinde 


nın 


yapılacağı ilan edilmişti. 


İlanda intifa hakkı miktarının şehven noksan hesaplandığı anlaşılmakla doğrusunun 117/480 hisse- de 1/7 hissesinin yarısına (480 de 16.71 hissenin 1/2 hissesine) İNTİFA HAKKI ile YÜKÜMLÜ olarak satışının yapılacağı tavzihen i'an olunur. 4.12.1979 


Aydınlık Gazetesi Yazıl şleri Müdürlüğüne 


Dosya No: 1979/200 


Dairey. 


, Yukarıda bahsedilen gayrimenkul satış ilanı gazetenizin 21.10.1979 tarihli nüshasında 4. sahifesinde 1. 


sutunıında nesredilmişti. 
Yukarıdaki 


tavzihinde 


gazetenizde ayni 


sahifede ve sütunda aynı başlık altında neşredilmesi rica olunur. 24.12.1979 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. savar (Sünun/'snr) 250 TLO 3.5.7. 
sayfalar (Sütun, snt) 300 TL 778. sayfa (Sütun /snt.) 400 TL OS. sayfa renkli (Sütun/snt.) 
500 TLO Yayın ilanı (Sütun/snt) 100 TL O 
Doğum, Evlenme, Ölüm (5 situn/snt.) 500TL LiKüçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


İstanbul 9, İcra Memuru 


LE9-OYEZE 


| 


KAMPA ALINAC 


AK HERKESBİRBİRİNE TAKİP ETTİRİLİYORDU 


Kampta adam öldürm 


Kendilerine yakın olarak tespit ettikleri gençlerden vurucu bir tim oluşturmak ve onları Komando Kampında eğitmek istiyorlardı. Burhan Yamanoğlu; bu gençlerin seçiminde daha çok İmam-Hatip'te özellikle köylü gençlerin okuduunu, onların henüz kafaarının karışmamış, gözlerinin henüz açılmamış ve umruklarının kuvvetli olduğunu söylüyordu. Bu arada toplantıya katılanlar; boş gezer işsiz güçsüz aylakların da kampa alınarak eğitim- den mutlaka geçirilmesini istiyorlardı. Gerekçe 'olarak da bu gibi insanları topluma kazandıralum") "kahve köşelerin- den kurtaralım'' deniyordu. 

Kampa alınacak kişiler tespit edildikten sonra derhal hepsiyle tek 


tek ilişki kuruluyor ve yapılıvordu. 


Toplantılarda dinin, ima- 


toplantılar 


nın elden gitmekte olduğu, , kızıl komünistlerin camileri bombalayacağı, herkesin malının mülkünün elinden gideceği anlatılıyordu. Tüm bunları önlemek için de Topçam'da bir kamp açılacağı orada eğitim görüleceği ve komünistlere gereken cezanın verileceği söyleniyordu, Yalnız bu arada toplantıya katılan kişilerle te k ve gizli olarak lüyor, bir başka arkadaşını takip etmesi isteniyordu, Böylece herkes birhirini takin 


Dikili hedeflere nişan'alma talimi yapıyorduk 


imam Hatip” de okuyan gençlerin gözlerinin açılmamış, yumruklarının kuvvetli olduğu 


söyleniyordu 


ediyordu. Böylece komünistlerle temas kurmaları ve kafalarının karıştırılması önlenmiş oluyordu. 
Ayrıca bu takip sırasında iyi not alan ve verilen pa yerine getirener birinci dereceden güvenilir ülkücüler oluyordu. Bu gibi ülkücülere daha gizli ve aktif görevler veriliyordu. Bunlar, müfettişin ve öteki ileri gelen leri anlarına serbestçe gidebiliyoriar, onlardan emir ve erekli mazlemeleri alailiyorlardı. 
AZ ADIMLARLA 
YÜRÜME TALİMLERİ 
Kısa zamanda toparlanan, çoğu köyden gelmiş gözü açılmamış ve yumruğu pek bu gençlerle 
Tokat çevresindeki ırmak ve göl kıyılarına, dağlık ve engebelik bölelere günü birliğine gidierek- ilk eğitim çalışmaları başladı. Önce kaz adımlarla yürüyüş talimleri, sağ kolu kaldırarak Hitler tipi selam vermeler, judo, karate gibi çeşitli yakın boğuşma yöntemleri öğretilmeye başlandı, Dağlara tırmanma, engelleri aşma çalışmala: 
rı yaptırılıyordu. : 
Sehre dönünce Hüsnü 


Yüklerin dükkaninın yanında ve yine ona ait, kira almadan verdiği 
MHP lokalinde toplanılıor, seminerler yapılıyor, 
HP Genel Merkezmaen' 
elen obildirilerle Ülkü caklarının bildirilerini dağıtıvorduk. Bu arada solcu olarak tanıtılan kimselere de yavaş yavaş 


laf atmaya takılmaya başlamıstı 
ROZKURT 


GENÇLIK KAMPI 


Nihayet 1969 Ağus tosuna geldiğimizde 
Mongan denen Tokat' 
ın dağlık ve yeşillik bir bölgesinde komando kampı açılmıştı. Kamp, dışarıya karşı 'Bozkurt Gençlik Kampı' olarak tan'fılıyordu. Kampta 
5 tane askeri tipte çadır 
kurulmuştu. 4'ünde, otuz civarında komando kalıyor, birinde ise yiyecek ve çeşitli malzemelel bulunuyordu 

. Kampın masraflarını büyük ölçüde Hüsnü Yükler, Burhan Yamanoğlu ve Osman Alpay karşılıordu. Bunun dışında 

'enekeci Hocalar gibi esnaflardan da yardım toplanıyordu 


BD'nin 


DİKİL 
HEDEFLERE NİŞAN 
ATMA 


Gençlik Kampı, Spo 
Kampı gibi gösterilmey: çalışılan bu yerde resmen adam öldürme sanatı öğretiliyordu. Judo, karate gibi yakın boğuşma taktikleri, engelleri aşma, alçak sürünme, agaçlar arasına gerilen halatlardan geçmek ve dikili hedeflere silahla nişan alma gibi tamamen askeri bir eğitim yaptırılıyordu. 

amp Müdürümüz Murat Polatoğlu, kamp öğretmenimiz de Ankara' 
dan özel olarak getirilen Mehmet Alturan'dı. Bel- den yukarımız çıplak vaziyette eğitimler sabahtan akşama kadar sürerdi. 
Eğitimler ve yürüyüşler sırasında göğüslerin devamlı olarak ileriye çıkık, karnın içe çekik durumda olmasına özen österilirdi. Gece gündüz er gün dört kişi kamp etrafında silahlı nöbet tutardı. Kampta yağlı boyadan yapılmış büyük bir pano vardı. Bu panoy yine kampakatılan Ali çan yapmıştı. Ali 
Uçan'ın davadan döndüü söyleniyordu. Mavi on üzerine çizilmiş ulu- an bir kurt ve kurdun başını etrafında da dü şük bir dolunay. Panonun sağ tarafındaki bog: luğa şu dörtlük yazılmişti: 
“Ergenekon yurdun adı. 
Börtçene kurdun adı, 
Dörtyüz sene durdun hadi. 


anatı öğretiliyordu 


Çık ey yüzbin mızrağımız." 

Kampa gelmeden önce 
Tokat'ın Sulusokak çarşısındaki ihtiyar bir bıçakçıya uç kısmında kurt kafası oyulan kemik saplı çok sayıda kama 

aptırılmıştı. Bu kamaardan hemen herkese birer tane düsüvordu, ve kamaları pantolon kemerlerimizin sağ arka tarafına takarak tasıyorduk 
Kamp süresi yaklaşık üç haftaydı. Bu süre içinde iki Kere denetlemeden geçtik. Bu denetlemeler sonra da askerde gördü- a askeri denetlemeere benziyordu. Eksikliklerimiz oldukça bazen kızıyor bazen de sırtımızı sıvazlıyorlardı.  Denetlemeye gelenler; Kadir Yazar, Burhan Yamanoğlu, Cemalettin Yarkın ve Süleyman Bumin'di. Bunların önünde önce yanaşık düzen eğitimi ve gösteriler (o yapılıyor, AZ adımlarla resmi geçit geçiyorduk. o Yürüyüşlerde irigi kararı olarak 
Baş li Başbuğ-Tür-keş, illiyetçi- 
'Türki-ye, Milli-Devlet-Güçlü-İktidar gibi sloganlar atıyorduk . Zaten bu ürüyüş ve sloganlar günük eğitimlerin sürekli tekrar ettirilen ayrılmaz parçasıvdı. 


Yarın: İhtilali nasıl yapacağımızı öğreniyorduk 


10 vilda düny 


indiçini 


yenilgisi 


pABD' nin Vietnam. 


Kamboçya ve Laos”tan .çekilmesi yalnızca Hindiçini halklarının 


zaferi değil. avnı zamanda 


bütün dünya halklarının 


mücadelesinin bir sonucudur 


Son 10 yiuu kuşkusuz en onemli 
1975 
.de, Hindiçinide uğradığı yenilgiler bu 


gelişmesi, ABD'nin 


sürecin başlangıcı oldu. 


Tokat kampındaki bozkurt panosunu hazırlayan Ali Uçan 


=. 


16—Malatya ili, Pınarbaşı mevkiinde maiyet memuru ve 1969 Milletvekili seçimlerinde MHP aday adayı olan Arif Köndel yönetiminde 50 kişinin katıldığı bir komando kamnı kurulmuştur. 

17—Kars ilinin Çıldır Gölü civarında Genç Ülkücüler Teşkilatı Kars Şubesi yöneticileri tarafından 20 gün devam. 
eden bir komando kampı açilmiştır. 

18—Antalya ili Manavgat ilçesi Sorgun köyündeki deniz kenarında 25 kişinin iştirakiyle bir komando kampı kurulmuştur. 

19—Samsun iline 20 km. mesafede deniz kenarında 25 kişinin iştirak ettiği bir komando kampı kurulmuştur. 


20— İstanbul Küçüksu Hekimbaşı * 


Çiftliğinde MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 40 kişinin katıldığı bir komando kampı açılmıştır. 

21—29 Temmuz 1970 günü Adana Namrun yaylasında MHP'ye mensup gençleri eğitmek amacıyla Ülkü Ocakları Birliği, Genç Ülkücüler Teşkilatı tarafından Güney Bölgesi Komando Kampı adı altında bir kamp kurulmuş-; tur. Kampa başlangıçta 80 kişi, daha sonra 18 kişi daha katılmıştır. 10 adet. 
Simitvsson, 7 adet Kırıkkale. yapısı tabancanın bulunduğu tespit | edilen kampa İcel, Maraş, Gaziantep ve Adana 


il, ilçelerinden, parti mensubu gençler $ 


katılmıştır, : 
22—Erzurum ili Hasankale ilçesine 
25 km. mesafede bulunan Bulkasın köyü 
civarında 29 Temmuz 1970 günü bir komando kampı kurulmuştur. MHP Erzuroni İl yöneticilerince açılan kampta 
100 genç eğitilmiştir... 
23— M ik Kolu ile vlkü O- 


cakları mensupları ıçın, parti üyesi Şerif Üsküp'e ait İzmir Karaburun ilçesi Balikova köyüne 2 km. mesafede bulunan arazide bir komando kampı açılmıştır. 
Kamp masrafları Kemal Fedai Coşkuner'in gayretiyle makbuz mukabili halktan toplanmıştır. 

24— 29 Haziran 1970 günü Bursa'nın Mudanya ilçesi Kumkaya köyü hudutları içindeki Yıldıztepe mevkiinde daha - .önce kurulması tasarlanan komando kampının yerini görmek gayesiyle MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş Bursa'ya gelmiştir. Kamp yeri olarak kararlaştırılan yukardaki yeri gezmiş ve ilgililere orada kurulması için emir vermiştir. Bu “emir gereğince MHP Bursa Il teşkilatı ve Genç Ülkücüler Teşkilatı Bursa şubesi 
yetkilileri tarafından 12 Temmuz 1970 
günü kamp faaliyete geçirilmiştir. 40 kişinin katıldığı kampta Ankara Eğitim “Fakültesinde okuyan ve arkadaşları ta- 
“rafından Başbuğ Ali diye çağrılan şahıs 


"tarafından mücadele gücünü artırıcı ders- 


ler verilmiştir. Kamp ihtiyaçları MHP Genel yönetim Kurulu üyesi Kamil Koç 

ve Bursa İl teşkilatı tarafından karşılanmıştır. . 

25— Gaziantep ili Merkez ilçeye ilinde lı Erikce köyünde 20 Temmuz 1970 günü 20 kişinin katıldığı bir komando kampı açılmıştır. Kampı Malatya Erkek Sanat Enstitüsü Öğretmeni Mehmet Öcal Tekinsel yönetmiştir. Kampta MHP Gaziantep İl Başkanı Cengiz Gökçek ve 

«Abdulbaki Özsimitçi'nin atış kulübün- 

“den temin ettikleri 3 adet tüfek ve 2 adet susturucu takılmış tabanca ile atıs “talimleri: yapılmıştır, -Kampa katılan gençlerin ihtiyaçları sağrı tesekküllere 


tep” in Erikçe köyünde kurulan komando kampının ihtiyaçları sağcı şahıslar ve bölgedeki un 

fabrikalarınca karşılandı 


p 


Al 


Giriş 


olayları tek tek ele alacağız. 


Amerikan emperyalizmi Hindiçini” de iflah olmaz bir yara aldı 


vador, Güney Kore gibi Amerikancı diktatörlerin hüküm sürdüğü ülkelerde, etkisini yitirmemek için reformculuğu savunma va başladı. 


AP'nin Vietnam, Kamboçya ve 


Laos'tan çekilmek zorunda kalışı, yalnızca Hindiçini halklarının bir zaferi değil, aynı zamanda bütün dünya halklarınır, buarada Amerikan halkının mücadelesinin de bir sonucudur. 
Hindiçini yenilgisi ABD hakim sınıfları arasındaki çelişmeleri de keskinleştirdi. ABD'de ''Watergate Skandalı" Başkan Nixon ve çalışma arkadaşlarının devrilmesine yol açtı. Bu arada Amerikan İstihbarat Örgütleri FBİ ve CİA'nınbirçok gizli yanı açığa 


çıktı. 


Hindiçini'den sonra, 1975'de Angola, 1977'de Etyopya, 1978'de Afganistan, 1979'da İran, ABD'nin etki alanından çıkan başlıca ülkeler oldu. 
Öte vandan ABD. Nikaragua. El Sal. 


1970'ler ayrıca, ABD'nin siyasi ve askeri üstünlüğünün yanısıra, ekonomik gücünün de tepe taklak gidişine tanık oldu. Bir zamanların en güvenilir parası olan ABD doları artık itibar görmez oldu. ABD yöneticileri, dışarıya daha kolay mal satmak ve dış ticaret acığını azaltmak amacıyla sık sık doların değer kaybetmesine göz yumdular. Bu da ABD ile Batılı müttefiklerinin arasını açtı. 
Ticaret savaşı kızıştı. 1944'te altın onsunu (31 gram) 35 dolar olarak saptayan Bretton Woods anlaşması 1973'de geçerliliğini yitirdi. Bu tarihten sonra altının onsu 1980'lerin eşiğinde 500 dolara kadar ulaştı. Dolar imparatorluğu çökmi 


Sasa 


İşte bir vatan haininin kaçınılmaz so çalısan bir Vietnamlı Amerikan yumruğuyla karşılasıvor 


Se 


nu. Ülkesinden kaçmaya 


Amerikancı askeri 


Doğu Bloku dışında 80'e yakın ülkede askeri diktatörlük varken 1980'e gelindiğinde bu sayı 50'nin altına düştü 


Diinyada Amerikancı askeri diktatorlerin yıkılışı 1974'te özellikle Avrupa kıtasında başladı. Nisan ayında Portekiz'de 40 yıldır ülkeye hükmeden Salazar saltanatı yıkıldı. Temmuz ayında Yunanistan'da Papadopu:6s-İoannides diktatörlüğü devri lerek, Karamanlis’ liderliğinde sivil hükümet kuruldu ve seçimler yapıldı. Ru arada aynı yıl Etyopya' da İmparator Haile Selasive'nin tahtı yıkıldı 

1875'te Portekiz ve Yunanistan'ın girdiği yola İspanya da girdi. 1939'dan beri diktatörlüğünü sürdüren Franko'nun ölümünden sonra Kral Juan Carlos, ülkeyi parlamenter demokrasi haline getirdi 

1976'da Tayland'da seçimlerden sonra, koyu Amerikan taraftarlarının yaptığı darbe ancak bir yıl tutunabildi. 


1979, Amerikancı diktatörlerin çok zər günler geçirmeye başladığı bir yıl oldu. İran'da Şah Pehlevi, Nikaragua'da Somoza, El Salvador'da Romero: iktidarları yıkıldı. Ayrıca Ekvator ve Bolivya'da u zun yıllardan sonra ilk kez seçimle: yapıldı Bolivya'da seçim sonuçlarına karşı yapılan darbe girişimi başarı kazanamadı 


Son yıllarda, bunlardan başka, Bengaldeş'te Mucibür Rahman, Uganda'da İdi Amin, Orta Afrika'da Bokassa devrilen iktidurlar arasmda yer aldılar, 1970'lerde Doğu Bloku dışında 80'e yakın ülkede askeri diktatörlük varken, 1950'e geldiğinde bu sayı 50'nin altına düştü. 


diktatörlüklerin çöküşü 


iran halkı, Amerikancı Şah saltanatını yıktı 


mensup şahıslar ile bölgedeki un fabrikalarından karşılanmıştır. Gençlerin sıhhi durumları Asabiye Mütehassısı Dr. 
Yaşar Bahadır tarafından sık sık kont-' rol edilmiştir. 

26— 1970 Haziran ayı başında Trabzon ilinin Zigana dağında 20'şer gün devam eden iki devre komando kampı Karadeniz Teknik Üniversitesi Ülkü Ocaklarınca açılmıştır. Kampa katılan 
80 genci KDTÜU ikinci sınıf öğrencisi 
A. Kürşat Karanis eğitmiştir. Kampa katılanların masrafları MHP Trabzon İl Başkanı Av. İhsan Yücesan tarafından karşılanmıştır. 

27— 22 Yemmuz 1970 günü Ankara 
da Esanboğa yolu üzerinde, şehre 10 
km. mesafede Ülkü Ocakları Birliği, Türk Ocakları ve Genç Ülkücüler Teşkilatı yöneticileri tarafından 14 çadırlık bir komando kampı kurulmuştur. 


Kampa 60-70 kişi iştirak etmiştir. 
Kamp yerinde komandolar tarafından devamlı olarak nöbet tutulmuştur. 


Genç Ülkücüler Teşkilatı Genel Başkanı Hasan Basri Öngel, teşkilat üyeleri Hanifi İlbeyli ve Hasan Atak tarafından yönetilen kampın masrafları 
1970 Mart ayından itibaren mensupları aracılığıyla makbuz mukabili halktan toplanmıstır. 


28> Denizli ili Cânxurtaran mevkiinde 25 Temmuz 1970 günü MHP İl Teşkilat yöneticileri tarafından açılan komando kampına 25 kişi iştira] etmiştir. 10 Ağustos 1970 günü kam pın faaliyetleri, sona ermiştir. Kampta dersler Ankara'dan giden iki judocu tarafından verilmistir. 


(1970-1980 arasındaki 10 yıl, dünyada olayların son derece hızlı geliştiği tarihi dönemlerden biridir. Bu dönemde çok değişik olaylar yaşandı. Fakat bizce bu döneme şu 10 olay damgasını vurdu: (1) ABD'nin Hindiçini yenilgisi, (2) Amerikancı askeri diktatörlüklerin çöküşü ,(3) Helsinki Konferansı, (4) Rusya'nın Angola çıkartması , (6) Petrol Ambargosu , (6) Sedat'ın Kudüs'e gidişi, (7) Mao'nun ölümü, (8) Avrupa Parla metosu seçimleri, (9) İran devrimi, (10) Sovyet blokunda muhalefet, Bugünden itibaren fotoğraflarla bu 
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